
DB 02 1 Korintiërs 1:4-9 (BGT) 

Na de begroeting repeteert Paulus eerst nog even wie of wat zij nu eigenlijk zijn, 

daar in Korinte. Soms is het heel goed om stil te staan bij wie of wat je bent als 

gelovige of als geloofsgemeenschap.  

Besef dat julie samen de kerk van Gods Zoon Jezus Christus zijn (vs. 9). Hoe ben 

je dat geworden? God heeft er voor gezorgd dat jullie in Jezus Christus gingen 

geloven (vs. 4). Dus: als je Jezus omarmt als de persoon door wie God een 

antwoord geeft op onze menselijke noden van zonde, kwaad en dood, dan word 

je niet alleen zelf christen, maar kom je ook - vanuit God gezien - in een 

wereldwijde community terecht die ‘kerk’ heet. Die ‘kerk’ wordt in plaatselijk 

verband, ook in jouw buurt, overal zichtbaar waar christenen elkaar op zoeken 

om samen een eenheid te vormen (vs.9). Zo’n lokale kerk of gemeente is niet 

een zelf gekozen vriendenclub, of een zelf opgerichte vereniging van zinzoekers 

of gelovigen. Nee, het is de gemeenschap van Jezus Christus. En jij bent 

geroepen daarbij te horen op grond van je band met Jezus Christus.  

In die kerk merk je iets van de gaven en krachten, die Gods Geest bewerkt (vs. 

5). In die kerk merk je hoe sterk jullie geloof is in het goede nieuws over Jezus 

Christus (vs.6). In die kerk zullen jullie ook samen toe leven naar de terugkeer 

van Jezus uit de hemel, als Gods toekomst begint (vs. 7). Het is Jezus zelf die 

jullie de kracht geeft om dat vol te houden en om Hem te blijven verwachten. Je 

zult vol vertrouwen de toekomst van God tegemoet kunnen gaan, want door 

Jezus’ kruis en opstanding is elke barrière, die naar God toe in de weg zou 

kunnen staan, geslecht (vs. 8).  

Paulus dankt God voor deze kerk. Ook al is het er lang niet altijd pais en vree. 

Maar nu even: besef wat je bent. Je bent een kind van God, dat samen met 

andere kinderen van God hoort bij de kerk van Jezus Christus. Niet meer en niet 

minder. Voeg je daarbij, beweeg je daarin, en dank God daar ook eens voor, dat 

je samen mag geloven. Wij bidden wel voor de kerk en voor anderen en voor 

onszelf, maar kunnen we God er ook voor danken?  


