DB 03 1 Korintiérs 1:10-18 (BGT)

Er zijn allerlei aanleidingen om het oneens te zijn met elkaar. Ook in de kerk kan
het zo gaan. Paulus heeft er al bij de prille christengemeente in de Griekse stad
Korinte mee te maken. Het is uit de hand aan het lopen. Er is verdeeldheid
tussen groepen die tegenover elkaar staan. Hij zegt: vrienden ik vraag jullie
daarmee te stoppen. Hij zegt het eigenlijk iets sterker, want ‘vrienden’ zijn
eigenlijk ‘familie’ (broers en zussen) en ‘vragen’ is eigenlijk ‘vermanen’.
Vriendschap kun je opzeggen. Familie ben je van elkaar, of je het wilt of niet.
Vragen is vrijblijvend, vermanen is dringend. Als mensen het oneens zijn,
hebben ze de neiging zich achter schilden, vlaggen of autoriteiten te veschansen.
De éen is van Paulus, de ander van Apollos, de ander van Petrus, allemaal
gerespecteerde voorgangers in die tijd.

Het lijkt er op dat ze er waarde aan hechten door wie ze bij het christen-worden
zijn gedoopt. Ik ben gedoopt door Paulus, dus ik vind zijn boodschap het
belangrijkst. Maar ik door Petrus, die heeft het zelf allemaal meegemaakt. En ik
door Apollos, die kan het beste preken. Tot overmaat van ramp is er ook nog een
groep ‘van Christus’. Belachelijk, zegt Paulus. Wij zijn jullie redders niet, wij
hingen niet voor jullie aan het kruis. Wij zijn allemaal van Christus, of niemand.
Er is maar éen redder. Er is dus ook maar één kerk, gemeenschap van Christus.
Wie jullie gedoopt heeft, maakt niks uit, want jullie zijn allemaal gedoopt in de
naam van Christus!

Toch legt Paulus wel een probleem bloot. Hij schrijft: ‘zeg niet allemaal iets
anders over het geloof’ (vs. 10). Over welke kern moet je het dan eens zijn, om
daarnaast allerlei verschillen te kunnen aanvaarden? Daar kan Paulus immers
ook over schrijven aan de christenen in Rome: aanvaardt elkaar! Zelfs de
apostelen hebben het ons soms niet al te makkelijk gemaakt. Petrus schrijft in 2
Petrus 3:16 over zijn mede-apostel: ‘sommige stukken van zijn brieven zijn best
moeilijk te begrijpen’ en er zijn genoeg kwaadwillende mensen die daarmee aan
de haal gaan, om hun eigen gelijk door te duwen in de kerk. Ook Petrus’
impliciete oproep is: stop daarmee. Blijf tot het einde bij elkaar, ondanks de
verschillen, als de éne Kerk van Jezus Christus. Hoe probeer jij de verbondenheid
onder christenen te bevorderen?



