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Kennelijk is het feit dat Jezus Christus gestorven is aan een kruis voor Paulus
heel belangrijk. Hij brengt dat als ‘boodschap’. Een boodschap is een bericht
waarvan verondersteld wordt, dat de ontvanger er belang bij heeft. Een beetje
zoals een oud vragenboekje over het geloof bij verschillende onderwerpen kan
vragen: wat nut u dat? Oftewel: wat heb je er aan? Of: waarom moet ik dat zo
nodig weten?

Paulus zegt er meteen bij, dat het een vreemde boodschap is. God redt ons van
het kwaad door de kruisiging van Jezus. Nou ja, dat hoeft Paulus er niet bij te
zeggen, want wij vinden het zelf ook best vreemd. Sterker nog, zegt Paulus,
mensen buiten het geloof vinden het zelfs onzin. En wij zijn geneigd hen gelijk te
geven. Of durven we dat niet? Zijn we zo gepokt en gemazeld door onze
‘christelijke’ opvoeding (als dat zo is), dat we ons niks anders kunnen voorstellen
dan dat het toch ‘logisch’ is dat Jezus voor onze zonden aan het kruis gestorven
is. Nou, Paulus begrijpt die buitenstaanders wel hoor. Want zo ‘logisch’ en
begrijpelijk is het allemaal niet.

Voor sommigen is het iets irritants, een kruis als bron van welzijn. Hoe kan God
nu met zo’n losersverhaal iets tot stand brengen? Voor anderen is het ronduit
een onsamenhangende dwaasheid. Zij zien het verband niet tussen de kruisdood
van een Joodse rabbi en de zonden van de wereld. En geef ze eens ongelijk.

Ondertussen wordt door deze vreemde, onzinnige boodschap (althans volgens
een gewoon-menselijke wijsheid) wel onze nieuwsgierigheid gewekt. Er is een
tamelijk brede zendingsbeweging op gang gekomen, die deze boodschap van een
gekruisigde Jezus de wereld in bracht, als een speciale boodschap van de éne,
unieke God voor alle mensen. Gods wijsheid is kennelijk anders dan onze
menselijke wijsheid. In ieder geval: met de menselijke wijsheid is het de mensen
nooit gelukt om goed zicht op God te krijgen, of met God verbonden te raken. Nu
is er wel een weg geopend naar God, en die weg heet *het kruis van Christus’.
Maar hoe zit dat?

Ook nieuwsgierig geworden? In ieder geval zit in die boodschap ook het element:
besef wel dat je echt die éne unieke God nodig hebt om vrij te kunnen leven, en
dat je die alleen vindt via het kruis van Chistus.



