DB 05 1 Korintiérs 1:26-31 (BGT)

“Wat voor wijzen blijft verborgen, is aan kinderen geopenbaard”. Dat is een
spreuk die je vindt in het evangelie (Matt 11:25). Dat is ongeveer wat de apostel
Paulus de mensen in Korinte wil duidelijk maken. Hij stelt, dat het nou niet per
se overduidelijk is voor ons menselijk verstand of gevoel, dat in het optreden, de
kruisdood en de opwekking van Jezus, God zich betrouwbaar bekend maakt. Je
kunt nog zo onderlegd zijn, dat wil niet zeggen, dat je het dan makkelijk of
vanzelf aanneemt. Integendeel. Je zult eerder allerlei redenen hebben om het
ongeloofwaardig te vinden. Jezus zei ook al: “als je niet wordt als een kind, dan
zul je het Koninkrijk van God niet binnen gaan” (Matt 18:3). Een kind staat voor
ontvankelijkheid en vertrouwen (dat ook gruwelijk misbruikt kan worden, maar
dat terzijde). Geloof je het of niet, als Jezus van zichzelf getuigt: Ik ben het, die
God in jullie leven brengt zoals God is. En geloof je dan dat het kruis van Jezus
een onlosmakkelijk onderdeel is van wat God te zeggen heeft, evenals zijn
opwekking uit de dood met Pasen?

Ondertussen zal het je maar gezegd worden: denk nog eens terug aan wat jullie
voorstelden toen je tot geloof kwam: een stelletje armzalige slaven en vrouwen,
ongeschoolde werklui, gewone mensen, niks bijzonders, niet gestudeerd en niet
welvarend. Mensen, net zoals kinderen, die door de welgestelde burgers als
‘dom’ en ‘zwak’ worden gezien. Nou, dat zal dan zo zijn, zegt Paulus, maar voor
God maakt dat dus niks uit. Hij heeft juist jullie uitgekozen om te laten zien wat
zijn vergevende en helende liefde doet. Laat ze maar op jullie neerkijken en
respectloos over jullie praten. Voorlopig zijn jullie wel ingewijd in een geheim,
waar zij nog buiten staan. Het geheim van Gods liefde. Dan leer je wel af om aan
borstklopperij te doen. Ook al heb je wat bereikt, dat kon dat alleen door Gods
genade. En Gods genade: die zit dus helemaal vast aan wat Jezus kwam doen op
aarde. Dus als je een loftrompet wil steken, doe het dan op de éne die dat
verdient: Jezus Christus.

Maar nu even deze vraag: bij wie hoor jij eigenlijk, bij de niet-zo-
gerespecteerden of bij de geslaagden? Of bij geen van tweeén? Wat heb jij
achter je te laten om ‘te worden als een kind’?



