
DB 06 1 Korintiërs 2:1-5 (BGT) 

In het vervolg gaat Paulus spreken over het plan van God met deze wereld. In 

dat plan komt ook de kruisiging van Jezus al voor. Het is de kern van de 

boodschap die Paulus aan de wereld te brengen heeft: Jezus Christus is voor ons 

aan het kruis gestorven (1 Kor 1:17 BGT).  

Die kruisiging heeft ‘in het plan van God’ een bijzondere betekenis. Hij is ‘voor 

ons’ gestorven. Verderop in deze brief kan Paulus zeggen: ‘voor ons, en daardoor 

worden onze zonden vergeven’ (1 Kor 15:3 BGT). Kortom: de kruisdood van 

Jezus heeft te maken met Gods vergeving van de zonden. Een kruisdood werd 

gezien als de meest smadelijke straf die je kunt ondergaan. Jezus zelf verdiende 

in geen enkel opzicht zo’n straf. De betekenis die zijn dood krijgt, is deze: Jezus 

nam alle schuld van de menselijke zonden uit de gehele mensengeschiedenis in 

één keer op zich, om daarmee eens en voor al Gods oordeel over die zonden te 

ondergaan, zodat God ze ons niet meer kan toerekenen.  

Iets over ‘zonden’ dan: dat zijn alle dingen waarmee mensen hun eigen mens-

zijn en dat van anderen schenden of ook een onverantwoorde schade toebrengen 

aan het leven op aarde, zoals God het heeft gegeven. Dat gebeurt als mensen 

Gods aanwijzingen voor een goed leven op aarde in de wind slaan en overtreden.  

Je zou denken: als je zoiets als vrije mensen creëert, die vervolgens van alles 

wat jij bedacht hebt kapot maken, dan stop je met dat experiment, toch? Maar 

nee, God heeft kennelijk een plan B. Dat Paulus het over een ‘plan’ heeft, zou je 

je dan zo kunnen voorstellen. God vatte het plan op een aarde te maken, ergens 

in een groot heelal, daarop mensen voort te brengen met een zekere vrijheid, in 

het verlangen, dat zij als vrije mensen voor een positieve verstandhouding met 

hun Schepper zouden kiezen, maar voor het geval ze anders zouden kiezen (ze 

zijn immers vrij en geen afgerichte robots) heeft Hij een plan B: dan zal Hij zelf 

via de komst van Jezus de zaken rechtzetten en de mensen een tweede kans 

geven.  

Paulus realiseert zich dat dit best een moeilijk verhaal is. Hij moet alle zeilen bij 

zetten om duidelijk te maken, hoe zij als apostelen tot deze voorstelling van 

zaken zijn gekomen. Wordt vervolgd. 

 

 


