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Paulus benadrukt dat de boodschap van het Evangelie van Jezus Christus niet de
logische optelsom is van een filosofische gedachtegang. Filo-sofia betekent
letterlijk: liefde voor wijsheid. ‘Ik gebruikte geen wijze woorden om jullie te
overtuigen’, schrijft Paulus. Integendeel, ik was en ben eerder onzeker, want door
veel mensen wordt dat kruis-en-opstandingsverhaal van Jezus dwaasheid
gevonden.

Toch zijn ook jullie, Korintiérs, er geloof aan gaan hechten. Maar dat komt omdat
God zelf door zijn Geest jullie gedachten ervoor heeft geopend, net als bij mij. En
dat is maar goed ook, want ons geloof moet niet rusten op onze eigen wijsheid,
die vaak naar onszelf toe of van onszelf uit redeneert. Ons geloof moet rusten op
wat God in ons hart heeft gelegd.

En dan is dat hele plan van God ook wijsheid. Zeker wel. Maar het is andere
wijsheid dan in onze wereld gebruikelijk is. Gods plan gaat natuurlijk vooraf aan
alles wat er is, hier op aarde en in het heelal. Het was tot nu toe geheim, maar
met de komst van Jezus op aarde is het bekend geworden. Dit was Gods plan
voor het geval de mensen tegen God zouden kiezen. Dit was Gods plan om dan
toch het kwaad van de zonde en de dood te overwinnen en om ons van de
ondergang te redden.

De machthebbers en de zogenaamde wijzen van deze wereld snappen daar
helemaal niks van. Want dan zouden ze Jezus niet hebben gekruisigd. Dan
hadden ze God wel dwars gezeten door Hem juist niet aan die smadelijke staf te
onderwerpen. In hun onbegrip en onwetenheid hebben ze nu uitgevoerd wat God
al van plan was, namelijk zelf in de gestalte van Jezus via die kruisdood de
zonden van de wereld te verzoenen. Die missie is volbracht. Dat werd bevestigd
door Jezus’ opstanding uit het graf.

Zoiets verzint geen mens zelf. Daarom is het ook zo geloofwaardig, voor wie het
op zich in laat werken. Welke religie bedenkt nou zo’n verhaal? Maar dat stond al
in onze oude heilige boeken: wat geen mens heeft kunnen verzinnen, wat in
geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God gedaan voor wie Hem liefhebben
(vers 9). Zo wilde God het. Dit is Gods wijsheid. Dit is de weg die God wijst uit
een leven in verlorenheid en schuld, naar zijn nieuwe wereld, naar zijn toekomst.



