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Hoe weten we nu eigenlijk wat Gods plan is? Paulus maakt een vergelijking met 

het innerlijk van een mens. Ieder mens heeft een eigen bewustzijn, waartoe een 

ander niet zomaar toegang heeft. Ik kan niet weten wat jij denkt of voelt, 

behalve als je er iets van laat blijken, door gedrag of doordat je er woorden aan 

geeft. Zelf heb je – als je gezond en volwassen bent – meestal wel enig idee van 

wat je denkt en voelt. Paulus noemt dat onze ‘geest’, ons ‘bewustzijn’. Nu gaat 

hij er vanuit dat het bij God ongeveer hetzelfde is (vgl. vers 11). En net zoals bij 

ons innerlijk, kom je alleen achter Gods innerlijk, als God iets van zijn geest met 

ons deelt. Ondertussen noemt Paulus de geest van God de Heilige Geest. Wij  

hebben dan (terecht) de neiging een hoofdletter te schrijven. Want het gaat wel 

om de Geest van God. God ‘geeft’ zijn Geest aan mensen, die dan ontvankelijk 

worden voor de evangelische boodschap (vgl. vers 14 en 15). Maar je vraagt je 

af: hoe werkt dat dan, wat is dat ‘geven van de Geest’? Of je vraagt je af: is dat 

niet een soort cirkelredenering? Want je moet eerst van die boodschap horen, 

om sowieso met God in aanraking te komen, maar dan moet God ook eerst zijn 

Geest geven voordat we die boodschap pas ten volle kunnen verstaan. Wat is 

dan het eerste ‘eerst’, om zo maar te zeggen? Ik vind dat een goede vraag.  

Ik denk dat de sleutel ligt bij het slotvers van dit stukje. Daar citeert Paulus een 

oude heilige tekst: niemand kan de gedachten van God doorgronden. Maar, zegt 

hij dan: wij hebben de gedachten van Christus leren kennen. Je zou kunnen 

zeggen, dat het optreden van Jezus bij uitstek Gods uiting is van wat Hij met ons 

en onze wereld voor heeft. Jezus heeft zelf uitleg gegeven aan zijn verschijnen. 

Hij heeft woorden gegeven aan de betekenis van kruis en opstanding. De 

apostelen hebben dat gecombineerd met eerdere aanwijzingen uit de bijbel van 

het Oude Testament. Zo begrepen zij hoe Jezus verband houdt met Gods 

reddingsplan voor ons en onze wereld. Ze kregen een nieuw perspectief en deel 

aan Gods Geest, en daardoor gingen ze het ook weer beter begrijpen. Maar als je 

daar buiten blijft, zul je het waarschijnlijk onzin blijven vinden (vs 14). 


