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Paulus keert nu weer terug naar de situatie in de kerkgemeente van Korinte van 

toen. Ze hadden daar onenigheid, weet je nog wel. Ze hadden allemaal hun 

favoriete voorganger. En Paulus had zelfs gehoord dat er een groepje was dat 

zei: maar wij zijn van Christus, alsof je die ook als een soort partijman zou 

kunnen claimen. Toen ging hij uitleggen, dat er misschien wel verschillen zijn 

tussen voorgangers, maar dat zij – als het goed is – er alleen maar op uit zijn 

om alle mensen te bepalen bij Christus, en bij de weg die Christus gegaan is van 

kruis en opstanding en wat dat te betekenen heeft.   

Maar nu gaat hij terug naar die Korintische situatie. Hij zegt: je kunt wel merken 

dat jullie nog niet helemaal rijp zijn om het hele evangelie te begrijpen. Want 

zolang je ruzie  zoeken, lijken jullie meer op mensen buiten de kerk dan op 

mensen die door Gods Geest worden geleid. Het is wereldgelijkvormig als je in 

groepen tegenover elkaar denkt, als je in zij-wij-denken blijft steken in een sfeer 

van competitie en jaloezie. Daaruit blijkt wel dat jullie nog best veel moeten 

leren over het geloof. Ik ben bij jullie nog lang niet aan de geloofslessen voor 

‘gevorderden’ toegekomen, want jullie geloof lijkt nog in de kinderschoenen te 

staan.  

Wat bedoelt hij daarmee? Nou ja, als je echt gaat begrijpen wat het betekent dat 

Jezus ‘voor onze zonden’ gestorven is aan het kruis, dan ga je ook nadenken 

over wat ‘zonde’ is, en ga je proberen daarmee te stoppen. Dan zul je tot de 

conclusie komen dat veel daarvan terug te voeren is op ego-gericht streven, op 

angst om te kort te komen, op het nemen van je zelf als maat van alle dingen, 

op zucht naar eigen gelijk en eigen gewin, noem maar op. Welnu dat is precies 

wat ook uitkomt in die partijschappen in de kerk, zoals bij jullie nu. Dan blijven 

jullie maar bezig met je eigen gelijk en het afkraken van anderen. Maar zo komt 

er nooit vrede en vrijheid in je hart en ook niet in de gemeente. Dan blijven jullie 

als het ware kibbelende kleuters.  

Herken je dat, dat ondanks het geloof er best sprake kan zijn van het zoeken van 

eigen gelijk en van eigen voorkeur, en het afkraken van anderen? Hoe kun je dat 

anders doen? 


