
DB 10 1 Korintiërs 3:5-9 BGT 

Vaak is het voor een ervaren bijbellezer wel goed om een een andere vertaling te 

lezen. Er zijn verschillende manieren van vertalen. Het is niet zo dat de éen goed 

is en de ander niet. Het hangt er vanaf wie of wat je wilt bereiken. Tegelijk moet 

je als vertaler je goed verdiepen in wat de oorspronkelijke auteur en de 

oorspronkelijke lezers erbij dachten, bedoelden en voelden. Als aan alles 

duidelijk is dat een stuk tekst ook in de wereld van daar en toen poëtisch of 

verheven bedoeld was, moet je dat misschien niet in straattaal of marketing-

jargon gaan omzetten. Of zeg erbij, dat je dat doet om iets uit te leggen. Dat 

kan ook best, als iemand moeilijk schrijft. Maar dan ben je niet meer alleen aan 

het vertalen. Dan ben je aan het uitleggen wat iemand volgens jou bedoelt.  

Waarom begin ik hier over? Dat is, omdat in de vertaling Bijbel Gewone Taal 

(BGT) in het stukje dat we nu lezen een belangrijke beeldspraak helemaal is weg 

gevallen. De boodschap van Paulus is duidelijk: het moet niet gaan om de 

voorgangers in de kerk, maar om God en om de Heer Jezus Christus.  

In ons stukje zegt Paulus van zichzelf volgens de BGT dat hij kwam ‘om het 

goede nieuws te vertellen’, en dat Apollos, die later kwam in Korinte, er was ‘om 

hun geloof sterker te maken’, maar dat God het is die ‘er voor zorgt dat jullie 

gaan geloven’. Die uitdrukkingen komen verschillende keren voor. Oorspronkelijk 

staat er echter beeldspraak die ontleend is aan een tuin of aan de landbouw. 

Paulus kwam ‘poten’ en ‘planten’. Apollos kwam ‘begieten’ en ‘water geven’, maar 

wie zorgt er voor ‘de groei’. De enige die dat kan is God zelf. En dan zegt de 

apostel aan het eind: jullie zijn als kerk (in he Grieks) Gods ‘georgion’ en zijn 

‘oikodomè’,  zeg maar: zijn ‘boerengrond’, zijn ‘tuin’,  zijn ‘hofstede’, zijn 

‘boerderij’. Wij zijn slechts als ‘mede-arbeiders van God’ zijn ‘tuinlieden’, met elk 

een eigen specialiteit, een eigen taak, en vaak ook een eigen bijdrage in het 

geheel.  Ik vind die beeldspraak te mooi om weg te laten vallen. Leuk die BGT, 

maar niet altijd dus.  

 

Wat zie jij als jouw bijdrage aan het geloof van anderen? Welke mensen hebben 

dan weer in jouw geloofsontwikkeling een bijdrage gehad? Kun je daar God voor 

danken? 
 
 


