
DB 11 1 Korintiërs 3:10-15 

Naar aanleiding van het (Griekse) woord ‘oikodomè’ dat slaat op het bouwwerk 

van een forse villa met grond, gaat Paulus verder, maar nu met de beeldspraak 

van de bouw. Zelf lijkt hij dan op degene die het fundament legde. Werkers na 

hem, zoals Apollos, bouwen daarop voort. Ze moeten dat wel zo doen, dat het 

goed bij het fundament past. Ondertussen weet Paulus ook van bouwinspecties. 

Het bouwwerk moet beoordeeld worden of het goed en veilig is.  

Dan komt de derde beeldspraak rond dit onderwerp boven. De edelsmid test en 

zuivert materialen. Zo test en zuivert God ook ons werk en onze bijdrage aan de 

kerk. Het is prima wat een ieder bijdraagt, maar er is best verschil. Het éen is 

blijvender dan het ander. Sommige mensen, ook onder christenen, hebben 

andere dingen bij te dragen dan anderen. Tegelijk is er ook verschil aan inzet. 

Ook dat komt helaas voor in de kerk, zegt Paulus. Sommigen doen hun taken 

niet goed. Dat krijgen we dan op de Dag van Gods oordeel nog best te horen, al 

hoef je dan niet bang te zijn, dat je compleet de deur wordt gewezen. Maar je 

zult waarschijnlijk wel genoegen moeten nemen met een mindere plaats (vgl. 

vers 15). 

Wie was die Apollos eigenlijk, waarom het kennelijk daar ging in Korinte? Apollos 

was een Joodse man uit de Egyptische havenstad Alexandrië. Dat was één van 

de vier wereldsteden in het Romeinse Rijk van toen, met een heel grote Joodse 

gemeenschap. Apollos was een Griekssprekende Joodse ‘schriftgeleerde’, net als 

Paulus, Hij was volgeling van Jezus geworden. Alleen was hij nog niet van alles 

goed op de hoogte in het begin. Hij kreeg van Priscilla en Aquila nascholing, 

bijvoorbeeld over de betekenis van de doop. Hij werd ook uitgezonden als 

zendeling en pastor, net als Paulus. Door de kerk van Efeze (aan de ‘Turkse’ kan 

van de Egeïsch Zee), naar ‘Achaje’ (Griekenland). Daar ging hij werken in en 

vanuit Korinte (vgl. Handelingen 18:24-28). Paulus noemt hem medewerker 

(Titus 3:14) en vroeg hem nog een keer naar Korinte te gaan, maar toen paste 

het niet in Apollos’ schema (vgl 1 Kor. 16:12). Paulus schrijft dan dat hij hoopt 

dat Apollos nog een keer tijd voor de kerk in Korinte kan vrijmaken.  

Tussen Paulus en Apollos zat het dus wel goed. Nogmaals: stoppen met die 

ruziesfeer en verdeeldheid in de kerk dus! 


