DB 12 1 Korintiérs 3:16-23 BGT

Met beeldspraak kan het ook mis gaan, zeker als je die weg laat uit de vertaling.
Volgens BGT zegt Paulus dat ze in Korinte Gods kerk zijn, waar de Heilige Geest
‘bij hen’ is, en dat die kerk ‘heilig’ is (onaantastbaar) en dat ieder die die kerk
‘kapot maakt’, ‘kapot gemaakt’ zal worden door God. Sorry, waardeloze vertaling,
helaas.

Dat ‘kapot maken’ is vandaag hooligan-taal, of vechtscheidings-jargon, taal van
wraakzuchtige tegenstanders. In werkelijkheid ligt er een beeldspraak aan dit
stukje ten grondslag, namelijk nog steeds de vergelijking van de
christengemeenschap met een gebouw. Nu niet een villa met een tuin of land,
maar een tempel: een religieus gebouw voor godsverering. Jullie zijn als een
tempel van de enige ware levende God. En in zo’n tempel verblijft God, anders
gezegd: Gods Geest woont daar. Dat zijn jullie, besef je dat wel? Daarom zijn
ook jullie *heilig’. Verkeerde krachten en machten moeten er met hun vingers
vanaf blijven. Want als ze dat niet doen, dan krijgen ze met de heilige God zelf
van doen. Dan gebruikt Paulus een woord dat ‘verwoesten’ betekent. Zoals
inderdaad tempels, ook die in Jeruzalem, verwoest kunnen worden. Natuurlijk:
het komt op hetzelfde neer als ‘*kapot maken’, maar het klinkt toch anders.
Zeker: het is een woord van afschrikking. Weet wel wat je doet, als je de kerk
van Christus op dwaalsporen brengt of door onderlinge onenigheid en geruzie in
het ongeluk stort.

En - zo vervolgt Paulus - laat nu niemand de wijsneus gaan uithangen. Hij
citeert zijn bijbeltje, waaruit blijkt dat God eigen-wijsheid doorprikt. Je wordt
alleen ‘wijs’ door ‘dwaas’ te worden. Hoor je de paradoxen van Jezus er in: alleen
als je je zelf weet te verliezen, zul je je zelf behouden, alleen wie zich nederig
maakt, zal ook eer ontvangen. Oftewel: in de christengemeenschap gaat het om
‘de ander uitnemender achten dan je zelf’ (Filippenzen 2:3).

Het slaat nergens op dat jullie eigen groepjes vormen rond zogenaamde
voorgangers. Jullie zijn van niemand. Jullie zijn vrije gelovigen en alleen het
eigendom van Jezus Christus. En Jezus is rechtstreeks van God. Dus je staat vrij
ten opzichte van alles en iedereen, niemands knecht en onderdaan (zoals Luther
de christelijke vrijheid verwoordde). Niet om dan maar zelf te heersen, maar om
te dienen.

Vraagje: hoe probeer jij eenheid in de kerk te bevorderen, ook over de
kerkmuren van vandaag heen?



