
DB 13 1 Korintiërs 4:1-5 BGT 

Nu komt de aap uit de mouw. Tot nu toe kon je denken dat Paulus als 

toeschouwer van buiten de gemeente in Korinte waarschuwde niet aan 

partijvorming te doen. Hij noemde daarbij ook wel zijn eigen naam. Dus dat er 

mensen zeiden: ik ben aanhanger van Paulus, terwijl andere gemeenteleden 

andere voorgangers beter vonden. Maar nu gaat blijken, dat Paulus echt een 

probleem heeft met (een deel van) de gemeente in Korinte. Hij moet zichzelf 

verdedigen, al heeft hij daar helemaal geen zin in. Als iedereen nu eens zou 

beseffen, dat alle werkers in de kerk dienaren van Christus zijn, welk probleem 

hebben we dan nog? 

We zijn allemaal ‘alleen maar’ dienaren van Christus, en het enige dat telt is of 

we ‘trouwe’ dienaren zijn. Dus: laten we stoppen om elkaar te beoordelen op 

andere punten, laat staan dat we zover gaan dat we die ander als persoon gaan 

af- of goedkeuren. Dat is alleen aan de Heer. Ik kan van mezelf wel vinden dat ik 

goed bezig ben, maar staat het daarmee vast? Hoe dan ook, we zijn alleen 

verantwoording schuldig aan onze opdrachtgever. En dat is de Heer.  

Spreek dan ook geen oordeel over mij uit, maar laat dat aan Heer over op de dag 

dat Hij weer verschijnt. Dan zal iedereen van God de eer krijgen die zij of hij 

toekomt. 

Later in de brief zal Paulus sommige gemeenteleden verwijten dat ze zichzelf 

belangrijk maken, en dat ze zich niks aan willen trekken van Paulus. Ze denken 

dat hij zich niet meer in Korinte zal durven vertonen. Het wordt nog niet 

helemaal duidelijk wat ze op Paulus tegen hebben. Vinden ze hem te zwaar, of te 

licht, te dogmatisch of te charismatisch. Wie zal het zeggen. Wel is het duidelijk 

dat de apostel dit conflict niet uit de weg gaat. Ze vergissen zich: Paulus wil wel 

degelijk komen om in gesprek te gaan (vgl. 1 Korintiërs 1:18-21). Het is niet 

allemaal voorspoed en vreugde in de kerk. In 2 Korintiërs 2:4 vertelt Paulus dat 

hij hen ook een brief heeft geschreven, terwijl hij moest huilen, omdat hij 

somber was en vol vedriet over de onenigheid in de kerk.  

Ja, hoe ga jij om met onenigheid onder collega’s, in de familie, in de kerk, of in 

de politiek? Probeer je er voor af te sluiten of zoek je dialoog? Hoe? 

 


