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Er blijkt spanning te bestaan tussen Paulus en (een deel van) de 

christengemeente in Korinte. Pauus gaat ook best kritisch in op bepaalde 

praktijken in de gemeente, die hem ter ore zijn gekomen. Als jij denkt, dat jullie 

het op jullie manier best goed doen, kan kritiek – al komt die nog zo van een 

apostel, een bisschop, een dominee, of een synode of wat dan ook – best 

irriteren. Waar bemoeien zij zich mee? Denken ze soms dat wij in Korinte (of vul 

maar in) zelf niet kunnen bedenken hoe we in onze situatie het best christen of 

kerk kunnen zijn? Misschien is het wel vooral een 21e eeuwse Nederlandse 

reactie, als ik dat zo opschrijf, maar ik stel me zo voor, dat ook toen dit soort 

gevoelens wel konden leven, zeker tussen diverse leiders in de kerk. Het kan dan 

extra irritant zijn, als sommigen ook nog een soort extra gezag claimen, omdat 

zij dichter bij het begin hebben gestaan (apostel zijn), alsof er tussen hen al niet 

verschillen zijn. Zegt Petrus zelf niet ergens in zo’n rondzendbrief, dat Paulus 

soms moeilijk te volgen is? 

Paulus blijft de gemeente ‘vrienden’ noemen, een vertaling van ‘broeders’ of van 

‘broeders en zusters’, hij beschouwt de kerk als de familia Dei, de familie van 

God. Ik vind die aanduiding ‘broers en zussen’ treffender dan ‘vrienden’. Want 

vrienden kies je zelf uit, of komen en gaan in het leven, maar familieleden zijn 

gewoon een gegeven, waar je geen keus in hebt. Je hoort op de één of andere 

manier tot dezelfde familie. Je moet het er maar mee doen. Maar er zit ook iets 

moois aan. Het gaat om een onopgeefbare verbondenheid. Nu is het 

familiegevoel in Nederland tamelijk laag, vergeleken met andere landen. Er zijn 

hier gerust mensen die weinig met hun familie hebben, of zelfs helemaal geen 

contact meer onderhouden. Dat kan allemaal zo zijn, maar ergens is er toch die 

vader of die moeder, dat kind, die broer of die zus. Jouw familieleden, heel 

verschillende mensen soms, maar toch één familie. Goed om te bedenken, als je 

aan de kerk denkt: het is geen vriendenclub van gelijkgezinden, of van mensen 

met een zelfde (religieuze) hobby, maar een gemeenschap die op de één of 

andere manier door de Heer bij elkaar is gebracht, om het er mee te doen: 

samen kerk van Christus te zijn.  


