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In het beoordelen van elkaar en van anderen komt heel snel het ‘Farizeese 

spook’ weer de kerk binnen, een spook dat Paulus uit zijn eigen geschiedenis 

maar al te goed kent. Het komt er altijd op neer, dat je je verheft boven anderen, 

al is het nog zo verpakt in zogenaamde ‘nederige hoogmoed’. Wie denken jullie 

nu eigenlijk dat je bent, dat je rapportcijfers kan geven aan voorgangers in de 

kerk, alleen maar om bij de succesvolste te willen horen. Willen jullie bling bling, 

ook in de kerk? Dan zijn jullie bij het ware christendom aan het verkeerde adres. 

Wij zijn wel ‘koningskinderen’ in het geloof, maar dat is heel wat anders dan 

‘koningen in deze wereld’ (vgl vers 8).  

En dan gaat Paulus duidelijk maken, dat het bij het geloof volgens het Evangelie 

van Jezus Christus gaat om een ‘theologie van het kruis’. Het geloof brengt echt 

niet zonneschijn, religieus spektakel of welvaart. Nee, in de navolging van Jezus, 

kom je op plekken en in situaties (als je het echt serieus neemt) waar het 

aankomt op volharding, geduld, zelfbeheersing, hoop en vertrouwen. Je komt op 

plekken en in situaties waar mensen (of dieren of de natuur) lijden en slecht 

behandeld worden, of er slecht aan toe zijn. Of je wordt zelf slecht behandeld. Je 

hoort als gelovigen niet zomaar bij de vooraanstaande, welvarende, wijze en 

verstandige bovenlaag van de maatschappij, die zich ergens op kan beroemen. 

Je moet dat ook niet willen. Als je dat wel wilt, word dan geen christen! 

Kijk naar ons, wat wij allemaal al hebben moeten doorstaan om sowieso jullie het 

goede nieuws te hebben kunnen brengen. We werden bespot, slecht behandeld, 

gevangen gezet, opgejaagd. We hadden soms van alles tekort. Maar ik merkte 

door de vrede van God in mijn hart: hoe harder ze ons uitscholden, des te meer 

kon ik voor hen bidden, hoe meer ze ons problemen gaven, des te meer geduld 

leerde ik, hoe meer haattaal ze over ons spuiden of op ons neerkeken, des te 

meer kon ik mij oefenen in vriendelijkheid. Jullie zoeken in het geloof wijsheid, 

kracht en eer. Nou, wij hebben helaas vooral dwaas-en-zwak-gevonden-worden 

en veracthting te bieden. Houd je daar wel rekening mee, als je echt wilt ingaan 

op de roep van Jezus: neem je kruis op en volg Mij?! 

   


