DB 016 1 Korintiérs 4:14-21

Dat is altijd een delicate kwestie. Hoe verhouden zich kritiek geven, kritiek
ontvangen en liefde? De liefde heeft het beste voor met die ander. Maar wat nu,
als die ander de situatie waar jij het over hebt, heel anders beziet?

Paulus probeert zijn kritiek uit te leggen als zorg. Er kunnen in jouw leven vele
‘tuchtmeesters’ zijn, maar je hebt maar één vader. Een ‘tuchtmeester’, letterlijk
staat er een ‘paedagoog’, was toen bij een rijkere familie iemand die in dienst
was om de kinderen les te geven, manieren bij te brengen en op te voeden tot
fatsoenlijke burgers. Een kruising dus tussen een onderwijzer en een
gouvernante. In al die woorden komt daarvan wel iets terug. Een ‘paed-agoog’ is
degene die een jonge knaap op de weg leidt. Een ‘gouverneur’ is iemand die
namens een ander regeert. Paulus bedoelt: dat zijn altijd huurlingen, maar je
vader en je moeder zijn uit liefde betrokken bij jou. Dat hoop je dan maar.
Helaas zijn er ook genoeg vaders en moeders die het laten afweten, zodat
inderdaad de opvoeding en het geven van liefde of wat er voor door gaat op
anderen neerkomt.

Paulus gebruikt het beeld echter in positieve zin: ik ben jullie vader, want mijn
werk heeft de kiem gelegd voor het ontstaan van jullie geloofsgemeenschap, en
ik draag jullie nog altijd op mijn hart. Dan kan ik wel streng overkomen als ik
jullie kritiek geef, maar geloof mij: ik doe het uit liefde om jullie te waarschuwen.

Ik stuur éen van mijn meest geliefde medewerkers, Timotels, zo snel mogelijk
naar jullie toe. Hij zal jullie nog eens vertellen wat de levensstijl is die past bij
christen-zijn, zoals wij zijn. En als het maar even kan, hoop ik ook zelf nog te
komen. Dan gaan we nog wel eens zien, wat er over blijft van dat
groepsgebeuren bij jullie. Je moet niet de ‘mooipraters’ achter na lopen, zwaar of
licht, hoe vroom of eigentijds hun gepraat soms ook klinkt, maar degenen die -
gelovig gesproken - echt iets kunnen (vers 19). Letterlijk: zij die kracht hebben.
Paulus bedoelt daarmee: de kracht van de liefde, de kracht van de gezonde
nederigheid en dienstbaarheid. In God Koninkrijk, gaat het niet om mooie, vrome
woorden, maar om die kracht in daden volbracht. Ik moet meteen denken aan
wat Jezus zelf ook allemaal gezegd heeft in zijn zogeheten Bergrede.



