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Het is duidelijk dat de apostel Paulus zijn brief begon met verdeeldheid. Soms 

moet je de verschillen die er zijn terugbrengen tot wat ze zijn: aanvaardbare 

verschillen binnen de éne kerk van Christus. Er is vanaf het begin te veel 

opgeblazen wat niet had gemoeten. Maar omgekeerd is er ook het nodige 

geaccepteerd wat niet had gemoeten.  

In Korinte spelen er verschillende dingen. Paulus begint er éen te bespreken. Hij 

meent gehoord te hebben, dat ze in de kerk van Korinte geen problemen hebben 

met een geloofsbroeder die, nadat zijn vader overleden is, samenleeft met zijn 

stiefmoeder, en wel als man en vrouw. Beetje speculatief: zijn vader was vroeg 

weduwnaar, is toen getrouwd met een stuk jongere vrouw. De vader is nu zelf 

overleden. Beide, zoon en tweede vrouw hebben samen gerouwd en zijn tot 

elkaar gekomen. Ze wonen samen. Het is duidelijk dat ze dat niet doen als 

‘moeder en zoon’, maar als ‘man en vrouw’. Zij bevredigen daarin hun behoefte 

aan seks. Althans zo interpreteert de apostel het en hij gaar er vanuit dat ook de 

omgeving het ziet als ‘hoererij’ (‘porneia’). Ze kunnen echter niet trouwen, want 

dat is om erfrechtkwesties in het Romeinse recht verboden. Ook in de Thora 

staat dat het verboden is seks te hebben met een vrouw van je vader (Leviticus 

18:8), maar dat ziet ook nog op toestanden van polygamie. Denk aan het 

verhaal van Rubens die ‘sliep met’ Bilha, één van de ‘bijvrouwen’ van zijn vader 

Jacob (vgl Genesis 35:22). Paulus zegt: zelfs de buitenwereld vindt dit een 

schande, dan moeten jullie dat in de kerk niet toelaten. 

 

Paulus is best stellig: die broeder moet de kerk uit gezet worden, als hij niet van 

leefwijze verandert. Laat hem dan over aan het kwaad waarin hij zichzelf heeft 

verstrikt. Het is de invloed van de Satan, Gods tegenstander, die hem dat laat 

doen. Hopelijk verandert hij alsnog. Dan is hij nu wel uit de kerk gezet, maar zal 

hij op de dag van Jezus terugkomst toch gered zijn. 

Vandaag zouden wij – als het zo loopt - trouwen met de jonge weduwe van je 

vader, die niet je moeder is, wel bijzonder vinden, maar niet laakbaar. Wel roept 

het de vraag op, wat voor ons vandaag, als we christen willen zijn, een 

christelijke sexuele moraal zou zijn. Wat is okay, en wat niet?     


