DB 018 1 Korintiérs 5:6-8 BGT

Paulus veronderstelt dat de gemeente van Korinte best blij is met zichzelf als
tolerante gemeente. Zij gaan er in Korinte vanuit dat de christelijke vrijheid groot
is. Ze hebben toch de evangelische boodschap van Paulus zelf niet verkeerd
begrepen? Alles is geoorloofd, mits met een goed geweten voor God. Waar de
Geest is, daar is vrijheid. Dat zijn immers zijn eigen uitspraken.

Wees er niet trots op dat bij jullie alles mag, vertaalt de Bijbel Gewone Taal
(BGT). Misschien zijn wij meer gewend aan het woordje ‘roem’. Er wordt over
jullie geroemd, en jullie doen dat ook zelf, dat jullie zo’n liberale gemeente zijn.
Maar in dit geval is het niet okay. Het lijkt op zelfvoldaanheid. Zijn jullie dan
compleet het zicht op grenzen aan het christelijk leven kwijt geraakt? Je kunt
niet christen zijn en vast blijven zitten in een zucht naar seks, geld en drank. Je
kunt het niet daar om blijven laten draaien in je leven, als waren het jouw
afgoden. Christen worden veronderstelt een zuivering van al dat grijp- en
graaiwerk en de hebzucht die er aan ten grondslag ligt (vgl. 1 Korintiérs 5:11).
Ga mensen die zo zijn uit de weg. Zeker, zuivere seks, eerlijk geld en een goed
glas wijn zijn zaken die God geeft om er het goede mee te doen. Maar zorg er
voor dat één rotte appel niet de gehele fruitschaal aantast, met mooie praatjes
over ‘christelijke vrijheid".

Paulus gebruikt het voorbeeld van gist. Waar Jezus gist als voorbeeld positief
inzette: laat het geloof het hele leven doortrekken (Matteils 13:33), daar is het
voor Paulus negatief: laat een kwaad niet alles aantasten. Tegelijk legt hij een
interessant maar associatief verband met het ongezuurde (ongegiste) brood van
Pesach en met Christus als het Paaslam dat geslacht is (aan het kruis gestorven),
om ons te ‘reinigen van alle zonde’. Pasen heet in BGT: het Feest van het Brood
zonder Gist. Vier het leven niet met het gist van ‘slechtheid’ en ‘porneia’ (je kent
dat woord wel van het hedendaagse porno-grafie: seks tonen om seksuele lust
op te wekken of te bevredigen). Maar vier het leven met de matses (de
‘ongezuurde - ongegiste broden’) van ‘oprechteheid’ en ‘waarachtigheid’. BGT
zegt dan: dus weg met alle slechtheid, laat iedereen alleen het goede doen, want
de tijd is gekomen om ons nieuwe leven te vieren (vers 8).



