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Wij zijn als nette burgerchristenen en -christinnen natuurlijk geen hoereerders, 

gierigaards, rovers, afgodendienaars, lasteraars of dronkaards (Statenvertaling). 

Dus we kunnen deze woorden van Paulus wel langs ons heen laten gaan, en 

vooral ter harte nemen dat we niet met zulke mensen moeten omgaan. Houdt 

‘Sodom en Gomorra’ weg uit je leven, uit je huis en uit je kerk. 

Tot zover geen probleem. Nou ja, wel als het de gehele samenleving betreft, 

want als je zulke mensen helemaal niet meer wilt tegenkomen, dan moet je 

emigreren naar een andere wereld. Als christen leef je echter in deze wereld, dus 

je zult het er mee moeten doen. We gaan daarbij niet-christenen niet be- en 

veroordelen. Dat laten we aan God in zijn rechtvaardigheid en barmhartigheid 

over. Maar: ‘ga niet om met slechte christenen’, zo vat BGT dit stukje samen. 

Die Statenvertalingaanduidingen zijn nogal makkelijk op de brede weg van het 

asociale lustleven te plaatsen. Maar de ‘nette’ varianten klinken al een stuk 

verontrustender: seksgedreven, schermverslaafd, materialistischingesteld, 

belastingontwijkend, quasifraudelerend, ruziezoekend, conflictuitvechtend, 

opjestrepenstaand, middelengebruikend, alcoholinnemend, veelteveeletend, 

veelteweinigbewegend, luxeminnend, pronkend en lonkend. Dat kan ook  zomaar 

achter een keurige reformatorische, evangelische, christelijke middenklassegevel 

aan de orde zijn (hopelijk niet allemaal tegelijk).  

Wat verstaan we onder zuivere seks, eerlijk geld, een goed glas wijn, echte 

gezegendheid, maar ook een verantwoordelijk, oprecht en waarachtig leven? Wie 

gaan we dan de kerk uit zetten en wie eigenlijk niet? Ik begrijp Paulus wel. Er 

zijn grenzen. Maar ik begrijp hem ook niet. Want hoe had hij dat gedacht? Moet 

je eens zien hoe moeilijk de kerk het heeft in te grijpen, als grensoverschrijdend 

gedrag al van verre valt waar te nemen. En wie beslist er als er een echt verschil 

van oordeel is? Ja, Paulus is een heilige apostel. En hij zegt: die alleenstaande 

broeder met zijn stiefmoeder-weduwe in éen bed, dat kan niet. Gelukkig trekt hij 

het dan meteen wel breder dan alleen seks als terrein van grenzen en zonden. 

Maar we stelden al vast: toch zouden wij er niet zo’n probleem mee hebben.  

Misschien hebben wij wel een probleem met een Armani-pak van € 3200,- of met 

een (christen)familie die zonder gêne vertelt 3 à 4 keer per jaar over de wereld 

te vliegen ter vakantie, of met die ozempic-slikker die 5000,- per jaar uitgeeft, 

maar het met een beetje discipline ook zelf had gekund. Kortom: wat zijn 

vandaag eigenlijk ‘slechte christenen’?    

 


