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Hoe los je conflicten op? Kennelijk zijn ze er al in de vroegste kerk. En niet alleen 

over de grote punten. Ook over ‘gewone zaken uit het dagelijks leven’ (vers 3 en 

4)  of over ‘heel eenvoudige zaken’ (vers 2). Een andere vertaling spreekt van 

‘kleinigheden’. 

De evangelische aanwijzingen, bijvoorbeeld van Jezus in de Bergrede, zijn er op 

gericht dat je er als medegelovigen onderling uitkomt. En als dat niet lukt, dat je 

dan een wijs gemeentelid vraagt te bemiddelen. Jezus is daarbij niet zo van op je 

strepen staan. Wijs degene niet af, die wat van je wil. Wees ruimhartig in 

vergeving. Kijk niet naar de splinter in andermens’ ogen, maar verwijder liever 

de balk uit je eigen ogen (vooroordelen en te snelle conclusies bijvoorbeeld). 

Paulus heeft gehoord dat ze van de kerk in Korinte met onderlinge conflicten 

naar wereldse arbiters en rechters gaan. Let op: het gaat om een conflict in de 

gemeenschap, van ‘een broeder met een broeder’, zo staat er letterlijk in vers 6. 

Dus niet met een partij van buiten. En het gaat ook niet om iets ingewikkelds, 

waarvoor je nu per se professionele juristen nodig zou hebben.  

Wat een armoe, als je er dan niet samen uit kunt komen, met een paar 

verstandige mensen in jullie kerk, zegt Paulus. Wat er speelt? Waar die 

rechtszaak of bemiddeling over gaat? Het is gissen. Maar denk maar eens aan 

een eenvoudige erfenis of zo. Was het dierbare horloge van opa nu bestemd voor 

kleinzoon 1 of voor kleinzoon 2? Of die mooie vaas van moeder? Of de sieraden?  

Interessant is dat de apostel verwijst naar de hoge status van christenen bij het 

Laatste Oordeel. God heeft er kennelijk vertrouwen in dat zij dan mede de jury 

kunnen vormen bij de beoordeling van mensen en van engelen. Hoeveel te meer 

moeten jullie dan nu in staat zijn om jullie eigen gedoe in eigen kring 

rechtvaardig af te handelen. 

Vandaag is dat best een ding. Hoezo in eigen kring afhandelen? Misbruikzaken, 

fraudes, huiselijk geweld, conflicten bij kerkscheuring. Geen aangifte doen? Geen 

rechtelijke uitspraak vragen? Het daar niet op laten aankomen, maar zelf 

oplossen? Het maakt natuurlijk wel uit, waar je zulke vragen stelt. In een land 

met een hoog aangeschreven onafhankelijke rechtspraak, of in een land, waar de 

corruptie of de vooringenomenheid over de plinten klotst? 

 


