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Het is al treurig dat jullie je heil zoeken bij wereldse rechters, maar het is 

eigenlijk nog treuriger dat julle onderling als christenen zo in conflict raken, dat 

je het zelf niet meer kunt oplossen. Als je als beide partijen een 

gemeenschappelijke achtergrond hebt wat betreft goed en kwaad, zou je toch 

verwachten dat je er wel uitkomt. Paulus verwijst met éen zinnetje naar de 

Bergrede van Jezus. Accepteer het toch als iemand jou oneerlijk behandelt of iets 

van je steelt! (vers 7). Ja maar, doei. Moet ik me dan laten bepiepelen en laten 

bestelen? Dacht het niet.  

Ondertussen klinken woorden van Jezus op de achtergrond. Als iemand jou prest 

een mijl mee te sjouwen aan iets, ga er twee. Als iemand ruzie maakt om jouw 

jas, omdat hij of zij door de kou naar buiten moet, geef haar of hem je hele 

klerenkast mee. Als iemand jou een klap in het gezicht geeft (letterlijk of 

figuurlijk) bied haar of hem dan ook je andere wang toe. Heb niet alleen je 

vrienden lief, dat is niet zo bijzonder, maar ook je vijanden. Zegen hen die jou 

vervolgen, maar vervloek hen niet. Tja, hoe doe je dat in de praktijk als christen, 

zonder over je heen te laten lopen? 

Paulus heeft gehoord van de verharding in de gemeente van Korinte. Zelfs onder 

elkaar zijn jullie niet eerlijk en eigenen jullie je zaken toe die voor anderen zijn 

bestemd (‘stelen’ kan heel breed opgevat worden).  

Heb je wel in de gaten, dat op die manier de poorten van Gods Koninkrijk weer 

voor je dicht zullen gaan? Wij verdienen de toegang niet. Dat is een geschenk 

van God op basis van het volbrachte werk van Christus. De poorten zijn voor ons 

open gedaan. Maar wij verliezen de toegang wel, als we onbekeerd egocentrisch 

en wellustig verder leven. Wij doen de poorten dan zelf weer dicht.  

Paulus noemt zo een paar kwesties: irreguliere heteroseks en betaalde homoseks 

met jonge jongens. Bras- en zuippartijen, dat je zo dronken wordt, dat je niet 

meer weet wat je doet. Was het nu seks met wederzijdse toestemming of een 

potje verkrachting? Schelden en tieren. Stelen en toeëigenen. Dat je dat nou 

deed, toen je nog onbekeerd in de godvergeten wereld leefde. Die zonden heeft 

God je vergeven. Jullie zijn gered. Jullie horen nu bij Jezus Christus. Jullie 

ontvingen zijn Geest. Val niet terug.  


