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In dit stukje gaat het vooral weer over seks. Dat kan drie dingen betekenen. De 

algemene cultuur in de Griekse havenstad Korinte maakt het nodig. Of de ideeën 

die daarover leven binnen de vroegkerkelijke gemeente van Korinte maken het 

nodig. Of het houdt Paulus – ondanks dat hij zelf zegt niet getrouwd te zijn – 

meer dan gemiddeld bezig. Het kan ook alle drie aan de orde zijn.  

De vertaling in de Bijbel Gewone Taal: ‘verboden seks’ kwamen we al eerder 

tegen. Het is een poging om de beladen term ‘hoererij’ te voorkomen. Toch is 

ook de vertaling ‘verboden seks’ niet zo gelukkig. Het is formeel en zegt niks 

over het wat en waarom. Alsof er regeltjes zijn, en wie bepaalt die dan eigenlijk? 

In de woorden ‘hoererij’ en ‘ontucht’ zit iets van het losgeslagene. Seks 

losgemaakt uit een relatie. Seks puur als lustbeleving. Heb overigens even door, 

dat alle vermaningen vooral op mannen zijn gericht. Het is hier vooral 

mannenpastoraat. 

In de vroege kerk van Korinte hebben ze een eigenaardige conclusie getrokken 

uit het geestelijk karakter van het geloof. Namelijk dat  het lichamelijke leven 

(waartoe seks en seksueel genot nu eenmaal behoren) van een lagere orde is. 

Het maakt dus niet zoveel uit wat je daarmee doet, als je geestelijke kern, laten 

we zeggen: je ‘ziel’, maar gered wordt voor de eeuwigheid. Zoiets. Als dat maar 

okay is,  dan is verder alles geoorloofd. Toch? Was dat niet de kern van de 

christelijke vrijheid? Samengevat later door de kerkvader Augustinus in het 

kryptische zinnetje: heb God lief en doe wat je wilt. Dat klopt wel, maar denk 

nog eens goed na over dat zinnetje.  

 

Dus wat jullie er van maken is niet de christelijke vrijheid. En het lichaam als 

door God geschapen doet er wel degelijk toe, zo brengt Paulus nu naar voren. 

Het lichaam is de drager van jouw unieke bestaan, het wordt als je gaat geloven 

een tempel van de Heilige Geest. Dus hoezo, dat je daar achteloos mee om zou 

gaan, en het niet zuiver en gezond zou houden, voorzover het van jou afhangt.  

En de christelijke vrijheid is, dat je niet meer horig bent aan kwade machten, 

maar alleen luistert naar de stem van de Goede Herder. Het gaat er juist om dat 

je vrij bent geworden van je eigen slechte verlangers, waar die kwade machten 

maar wat graag op inspelen. 


