DB 023 1 Korintiérs 7:1-7

Er is iets geks aan de hand. In het vorige stukje van zijn brief leek het er op dat
Paulus hard zijn best moest doen om de Korintische (mannelijke) christenen er
van te overtuigen dat het niet goed was om er maar op los te seksen. En nu
blijken ze een brief met vragen aan de apostel te hebben geschreven, met onder
andere de vraag of het niet beter is om maar helemaal met seks te stoppen. Zijn
dat dezelfde christenen die dat vragen? Je kunt het je nauwelijks voorstellen. Of
is het de gemeenteleiding die vraagt: als het nou zo’'n gedoe geeft met die seks,
zullen we dan maar afkondigen dat christenen vanaf nu seksuele
geheelonthouders worden (behalve om kinderen te verwekken)?

Paulus gaat daar dan ook absoluut weer niet in mee. Hij zegt eigenlijk: seks is
meer dan coitus om kinderen te verwekken. Het kan wel degelijk een prettige
omgangsvorm zijn, die de intieme verbinding tussen twee mensen diep kan
versterken. Die natuurlijke drive (hij noemt het ‘een verlangen’) moet je niet
willen verbieden, maar die moet je kanaliseren, zodat het mooie ervan mooi
blijft. Laat mensen gewoon trouwen (duurzaam voor elkaar kiezen) en dan elkaar
ook in tederheid, lichamelijke liefkozing en seksuele omgang geven wat ze in
huis hebben. Mannen én vrouwen, in een evenwichtige balans. Opvallend is dat
Paulus (die zo bekend staat bij de goegemeente als seks- en vrouwonvriendelijk)
hier voluit stelt, dat niet alleen vrouwen hun mannen plezierige seks dienen te
bieden, maar even goed mannen hun vrouwen. Het is een wederkerig en
gelijkwaardig spel tussen twee mensen. Okay, als je beide het eens bent over
een tijdelijke pauze (zoals bijvoorbeeld bij een vastentijd), prima, maar niet
permanent.

Paulus zegt er bij: ik zou wel willen dat iedereen ongetrouwd bleef, maar dat is
niet realistisch. Dat bijzonder charisma heeft lang niet iedereen. Waarom zegt hij
dat dan toch? Omdat hij stiekem toch een hekel heeft aan seks, al was het maar
bij anderen? Of omdat hij denkt: als je ongetrouwd blijft, kun je meer betekenen
voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk en het werk in de kerk? Een beetje de
argumentatie onder het celibaat voor Rooms-katholieke priesters. Anderen (zoals
Luther) hebben dat juist weersproken. Een huwelijk en gezin zijn niet een rem op
je roeping, maar helpen je juist om je roeping beter te vervullen, omdat je het
leven beter begrijpt.



