DB 024 1 Korintiérs 7,8-16

Paulus geeft nu het advies om alleenn te blijven als je weduwe of weduwnaar
wordt. Hij is echter voldoende pastor, om te snappen dat verlangen naar
intimiteit een eigen drijfveer is om met iemand het leven te willen delen. Dan is
het beter toch weer te trouwen dan eenzaam naar intimiteit te blijven verlangen.

Maar hoe zit het bij een echtscheiding? Het was een heikele morele kwestie in
Jezus’ dagen. In Deuteronomium 24 was er voorzien in een procedure. In de
mannenmaatschappij van toen hield dat in dat een man zijn vrouw kon
‘verstoten’, als er iets was dat hem niet beviel. De discussie ging er over wat
daar dan onder viel. Je had rekkelijken en preciezen. Jezus beschermt de
vrouwen en kiest voor de ‘precieze positie’: alleen als er sprake is van (vrijwillig)
seksueel overspel ben je gerechtigd die vrouw weg te sturen (maar het hoeft
niet, je kunt het ook goed maken).

Paulus gaat terug naar de basisregel van Jezus. Hij zegt: als je getrouwd bent
moet je zo min mogelijk scheiden en als het toch mis gaat, laat het dan zo lang
mogelijk open om weer tot verzoening te komen. Bijzonder is dat Paulus het al
wel verbreedt (in de Grieks-Romeine cultuur kon ook de vrouw het initiatief
nemen tot een echstscheiding). Ook Jezus duidt op mogelijke verzoening als hij
zegt: trouw niet met een weggestuurde vrouw (al dan niet vanwege seksuele
ontrouw), want dan werk je mee aan echtbreuk (je verhindert immers dat de
gebrouilleerde echtelieden weer tot elkaar zouden kunnen komen) (vgl. Mattedls
5:31-32).

De kerk is hier later verschillend mee omgegaan. Sommige kerken maakten het
nog strikter dan de Bijbel, maar zelfs RK bijbeluitleggers hebben duidelijk
gemaakt dat de overspel-clausule van Jezus echt niet weg te redeneren valt.
Andere kerken hebben de conclusie getrokken uit Paulus’ eerdere woorden voor
weduwen en weduwnaars, dat het niet reéel is om een verlatene te veroordelen
tot een leven lang wachten op verzoening, die dan meestal toch niet meer komt.
Zij hebben geaccepteerd dat verlaten echtgenoten opnieuw konden trouwen, ook
in de kerk.

Dan geeft Paulus nog wat privé-advies (dit is mijn gedachte, en niet per se op
grond van woorden van de Heer): probeer ook met je ongelovige man of vrouw
samen te blijven. God heeft er misschien wel een plan mee. Maar als zij van hun
kant toch het huwelijk willen ontbinden, stem dan maar toe, ook al is er geen
sprake van overspel. Daar zie je dat ook in de Bijbel zelf er al vaak sprake is van
maatwerk als het gaat om morele dillema'’s.



