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De Bijbel is voor christenen gezaghebbend. Heel wat van hen zien de tekst als tot 

stand gekomen door de inspiratie van de Heilige Geest. Zij doen dat op basis van 

enkele uitspraken daarover in de Bijbel zelf. Wat precies onder ‘inspiratie’ moet 

worden verstaan is dan nog wel de vraag. Sommigen gaan er dan vanuit dat de 

bijbelschrijvers als het ware hun woorden letterlijk ingefluisterd kregen. Anderen 

gaan meer van een organische vorm van inspiratie uit. Dat wil zeggen, dat de 

Heilige Geest werkte met en door de eigenheid van de bijbelschrijvers heen (en 

dus inclusief hun verwevenheid met de cultuur en de tijd waarin ze leefden). 

 

We hebben nu een gedeelte uit de brief van de apostel Paulus gelezen, waarin hij 

de gemeente van Korinte adviezen geeft op grond van een aanname, waarin hij 

zich duidelijk heeft vergist. De aanname waar het over gaat is, ‘dat er binnenkort 

een einde aan het aardse leven komt’ (vers 29) en ‘dat de wereld, zoals wij die 

kennen, binnenkort zal verdwijnen’ (vers 31). De tijd van beslissen, van tot 

geloof komen (de ‘kairos’) is kort, deze wereld gaat voorbij. En op grond daarvan 

bepleit Paulus om je maar niet al te zeer in te spannen voor aardse of wereldse 

dingen, zoals een huwelijk en het stichten van een gezin.  

Paulus heeft zich hierin vergist. Je kunt bijna 2000 jaar later niet nog beweren 

dat het klopt wat hij schreef. Bijbel-onfeilbaarheidsmensen gaan zich dan in 

bochten wringen om uit te leggen, dat de apostel wat anders zou zeggen dan hij 

zegt. Laten we dat maar niet doen en proberen te snappen wat zijn intentie is. 

Zijn intentie is om de mensen in Korinte te laten nadenken over hun prioriteiten 

en zich te laten bezinnen op hun persoonlijke roeping in het leven. Hij zegt: ik 

doe dat als pastor, en niet op grond van een bepaald gebod van de Heer. Denk er 

eens over na: ik zeg niet dat het fout is als je toch trouwt, maar wat zou je 

allemaal voor de kerk en voor Gods koninkrijk kunnen betekenen als je niet de 

verplichtingen hebt van een gezin? We zagen eerder dat ook dat inzicht van de 

apostel in de kerk niet onweersproken is gebleven. Maar toch: hoe kun je je 

leven het beste inrichten als je vanaf nu werkelijk dagelijks de Heer wil volgen? 


