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Andere kwestie nu in de kerk van Korinte. In veel godsdienstig leven speelt het 

brengen van dierenoffers een rol. Wat creëerde meerwaarde in een agrarische 

samenleving? De oogst van het land en de opbrengst van het vee. Dus als je uit 

dank een geschenk aan de goden wilt geven, offer je daarvan. Ook als je meent 

de goden op andere gedachten te moeten brengen om onheil af te weren, 

probeer je hen met een geschenk (offer) gunstig te stemmen. Tempels zijn op 

die manier niet alleen godsdienstige centra, maar ook plaatsen waar veel geld 

omgaat, waar vee verhandeld wordt, maar ook vlees. Want al die geslachte 

dieren werden echt niet helemaal op een altaar verbrand. Vaak alleen een 

symbolisch gedeelte, terwijl de rest (vlees, huid) verkocht werden om de tempel 

en haar personeel mee te financieren.  

Kwestie: mag een christen vlees eten dat afkomstig is uit een heidense tempel? 

Je koopt het gewoon bij een Korintische slager, maar moet je nu gaan uitzoeken 

of het niet ‘occult belast’ is?  

Paulus zegt: wel nee. Hij geeft de leidende kring in Korinte gelijk: ‘jullie zeggen: 

christenen kunnen gerust vlees eten dat aan afgoden geofferd is, want 

christenen weten  dat afgoden helemaal niets voorstellen.’ Jullie hebben gelijk, 

zegt Paulus, maar… Jullie hebben gelijk dat die zogenaamde ‘occulte belastheid’ 

niks voorstelt. Dus be my guest: voor God is het echt geen issue (vers 8).  

Maar…. niet iedereen is zo ver dat hij of zij dat idee kan loslaten. Velen van jullie 

zijn nog maar kort geleden bekeerd van die afgodendienst. Dus dat zij met een 

grote boog om alles heen willen lopen wat er nog mee te maken heeft, zou je 

moeten kunnen begrijpen. Kijk niet op hen neer. Zeker, ook ik noem het: een nog 

zwak geloof. Maar zouden we niet rekening met hen moeten houden? Natuurlijk 

weten we dat er maar één God en éen Heer is, maar de ware kennis bestaat bij 

God uit liefde, dus dat je anderen steunt door hen lief te hebben (vers 3). Maak 

het christenen met een nog zwak geloof dan niet moeilijk (vers 9), door ze in te 

wrijven dat ze niet zo angstvallig moeten doen over het eten van vlees afkomstig 

uit een afgodentempel. Houd rekening met elkaars gevoeligheden. Snap welke 

invloed iemands verleden kan hebben op wat nu voor hem of haar nog 

ingewikkeld kan zijn in het geloof. 


