DB 029 1 Korintiérs 9,12-18

Er is al snel in de kerk een systeem ontwikkeld, dat mensen die zich volledig
inzetten voor de evangelieverkondiging, het geloofsonderricht en het pastoraat,
werden vrijgehouden voor de zorg om het eigen levensonderhoud en dat van hun
gezin. Dat is tot op de dag van vandaag de regel in de kerk. Die vergoeding of
dat loon moet passen bij een redelijke levensstandaard in de omgeving waar
men werkt of waar men vandaan wordt uitgezonden.

Toch werd dat systeem in Korinte ter discussie gesteld. Dat komt misschien ook
wel, omdat niet iedereen alle werkers in de kerk even hoog achtte. Dan had men
de neiging om vooral de geliefde predikers meer te betalen. Paulus bestrijdt dit.
Iedereen die aanvaard is als reguliere werker in en vanuit de kerk, dient
voldoende ondersteuning te krijgen. Hij onderstreept dat met alledaagse
voorbeelden (vers 7: soldaat, wijngaardenier en herder), maar pleegt ook een
verwijzing naar de Bijbel, waar ergens staat (als uitwerking van dierenwelzijn):
een hard werkende os in de tredmolen mag je niet verhinderen af en toe wat te
eten van het graan dat hij aan het dorsen is (Deut 25:54, zie vers 9-10). Je ziet
overigens hoe losjes Paulus met een zogenaamd ‘schriftbewijs’ omgaat. Hij zegt:
zou God dat nou echt alleen vanwege die dorsende ossen in de Bijbel hebben
laten zetten? Nee, dat staat er juist vanwege ‘ons’, zegt hij, dat wij snappen dat
het een goede regel is in de kerk dat de werkers door mede-christenen financieel
uit de wind worden gehouden. Dat is zelfs een regel van de Heer Jezus zelf (zie
vers 14: ‘wie voor het Evangelie werkt, mag van het Evangelie leven’). Ook de
priesters in de tempel kregen immers gewoon een fatsoenlijke beloning, schrijft
hij er bij. Kortom, christenen in Korinte: vervul je plicht naar jouw draagkracht.

Vervolgens komt de wending: maar ik maak geen gebruik van dat recht. Hoewel
ik het af en toe best arm heb, kies ik er voor om voor mijn eigen
levensonderhoud te zorgen. Ik maak tenten (met waarschijnlijk als grootste
afnemer het Romeinse leger, dat terzijde) en daar bekostig ik zelf mijn missie
mee. Dus al heb ik rechten, laat niemand mij nadragen dat ik als apostel (nep of
echt) van hen heb geprofiteerd.

Hoe helpen wij mee om mensen met talenten en roeping in staat te stellen
helemaal voor en vanuit de kerk te werken?



