
DB 030 1 Korintiërs 9:19-23 

Paulus heeft goed doorgehad, dat financiële banden altijd de neiging hebben te 

leiden tot afhankelijkheid. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Dit is 

bij de honorering van voorgangers in de kerk altijd een heikel onderwerp. Hoe 

zorg je voor ‘de vrijheid van het ambt’ en tegelijk voor een fatsoenlijke 

honorering van voltijds voorgangers en pastores? Een predikant staat niet in 

dienst van de kerk of van een plaatselijke gemeente, maar staat in dienst van de 

Heer. Tegelijk dienen wel gemeentes de middelen op te brengen waardoor de 

predikanten die bij hen werken, betaald kunnen worden. Je hebt regelingen en 

instanties nodig om deze verhoudingen goed te laten functionern, vooral voor het 

geval er toch conflicten dreigen, zoals in onze brief tussen Paulus en (een deel 

van) de gemeente in Korinte.  

Het is duidelijk dat er al vrij snel veel werk aan de winkel was bij de groei van de 

christelijke beweging. Er kwamen steeds meer mensen die al hun tijd besteedden 

aan de groei en het functioneren van de kerk. Het was duidelijk dat zij voor hun 

levensonderhoud afhankelijk waren van de donaties van andere christenen. 

Paulus vindt dit een gerechtvaardigde gang van zaken, zagen we al eerder.  

Maar zelf maakt hij er geen gebruik van, omdat hij zich er toch minder vrij door 

voelt. Vervolgens vertelt hij, dat hij die vrijheid aanwendt om zich te kunnen 

mengen in allerhande sociale kringen. Kennelijk was dat ook een kritiekpunt in 

Korinte. Dat Paulus zich wel erg makkelijk bewoog in allerhande kringen. Paulus 

zegt: ik hoef daar geen verantwoording over af te leggen, alleen in geweten aan 

de Heer. Ik wil juist zoveel mogelijk mensen bereiken met het Evangelie. 

Daardoor wil ik zo min mogelijk bijruis in mijn contacten. “Ik pas me dus altijd 

aan, aan alle mensen met wie ik omga”(vers 22). 

Dat woord ‘aanpassen’ levert nogal eens misverstand op. Is dit dezelfde Paulus 

die een andere gemeente oproept zich niet aan te passen aan ‘het schema van 

deze wereld’ (Romeinen 12:2)? Van belang is om zaken niet door elkaar te halen. 

Als het gaat om ethisch handelen, kan er van aanpassing geen sprake zijn, 

hoewel je ook daar niet angstvallig mee moet omgaan, aldus Paulus (herinner je 

zijn opvatting over het eten van ‘heidens offervlees’). Als het gaat om culturele 

verschillen of het voorkomen van onnodige irritaties is er echter in het geheel 

geen probleem. 


