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Niemands knecht en niemands onderdaan, ieders knecht en ieders onderdaan, 

dat was de one-liner waarmee Maarten Luther schreef over de christelijke 

vrijheid. 

 

Omdat ik door Christus vrij ben en niet naar de pijpen hoef te dansen van wie of 

wat dan ook kan ik mij belangenloos inzetten voor anderen. Ik hoef bij niemand 

in een goed blaadje te komen, ik hoef niemand te pleasen, ik hoef geen punten 

te halen voor ‘goed en gewenst gedrag’, niet voor me zelf, niet voor instanties of 

welke personen dan ook, en zelfs niet voor God. Het leven is mij opnieuw door 

de genade van God zonder tegenprestatie gegeven. Jezus heeft mij vrijgemaakt 

van de last van een noodzakelijke zelfrechtvaardiging. Dat hoeft niet meer. Ik 

ben wie ik ben door barmhartigheid van God.  

Welnu, omdat ik op die manier vrij ben, heb ik mij tot aller dienstknecht (‘slaaf’ 

staat er letterlijk) kunnen maken, om zoveel mogelijk mensen te winnen voor 

het Evangelie. Als je dat Evangelie gaat aannemen betekent het niet minder dan 

de redding van een verloren leven. Het Evangelie is een kracht vanuit God tot 

behoud (Romeinen 1:16). 

Aan het eind van dat stukje maakte Paulus een persoonlijke opmerking: “ik hoop 

dat ik ook zelf in Gods nieuwe wereld zal komen”. Paulus is vaak afgeschilderd 

als een intolerante zeker-wetende geloofsfanaat. Zo fel als hij eerst tegen het 

christelijk geloof was, zo fel zou hij na zijn bekering er vóór zijn geweest. Alsof 

hij niks geleerd had. Maar Paulus is helemaal niet zo’n rotsvaste geloofskanjer. 

Hij is meer van het soort: Heer, ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp.  

Hij vergelijkt het met een hardloopwedstrijd. Je weet aan het begin niet of je alle 

horden foutloos zult nemen, of dat je niet eens zult struikelen. Wel, dat je er het 

nodige voor opzij zult moeten zetten. Als je deze vergelijking te ver doorvoert, 

gaat het mis, alsof de apostel geloofszekerheid zou ondermijnen. Nee, elders 

gebruikt hij juist dit beeld, om te vertellen dat de erekrans zeker ligt te wachten, 

omdat Christus die voor ons heeft verdiend, en wordt juist dat ingezet om ons te 

stimuleren vol te houden. Maar dat wil dus niet zeggen, dat gelovigen die 

zekerheid altijd zo helder voor de geest hebben. Er zijn wel degelijk ups en 

downs in het geloof. Zelfs bij een heilige apostel als Paulus. 


