
DB 032 1 Korintiërs 10:1-13 

Een mooi citaat uit de oude bijbelvertalingen is in de Bijbel Gewone Taal komen 

te vervallen. Het gaat om vers 12: “wie meent te staan, zie toe dat hij niet valle”. 

Je kunt in allerlei opzichten overmoedig, arrogant en roekeloos worden. Ook in je 

geloof. Alsof jij de rots bent waarop anderen kunnen bouwen. Alsof jij zo zeker 

weet, dat je door het hele leven heen wel trouw zult zijn aan de levenskeuzes die 

je maakte.  

Wat wordt er eigenlijk bedoeld met ‘menen te staan’ en met ‘vallen’? Dan is een 

uitleg begrijpelijker zoals: als je je sterk voelt in het geloof, moet je extra 

oppassen dat je toch geen verkeerde dingen gaat doen.  

 

Paulus gebruikt de verhalen over het volk van God uit het Oude Testament om dit 

punt te illustreren. Ze kregen alles van God wat ze nodig hadden om de 

eindstreep, het beloofde land, te bereiken. Brood uit de hemel, levend water om 

te drinken, beelden voor Gods heil van vrede en vervulling. Precies wat ons door 

de komst van Christus geschonken is. Je kan misschien wel zeggen, dat Christsus 

al tijdens die woestijnreis van het oude volk van God bij hen was, zoals Hij nu bij 

ons is op onze reis naar Gods nieuwe wereld (zijn ‘Koninkrijk’). Maar kijk wat er 

gebeurde bij een paar tegenslagen. Ze wilden het concreter, vrijer en echter, en 

wel op hun manier. En toen was opeens een gouden potente stier hun god, zoals 

dat soort stieren nog steeds bij de aandeelbeurzen van het grote geld staan 

opgesteld, zoals in de Wall Street in New York. Dat raakt het precies: liever 

vertrouwen op eigen kracht, kapitaal en potentie, dan afhankelijk te zijn van een 

barmhartige God, die af en toe bijzonder weinig van zich laat horen. 

Laat dat een waarschuwing voor ons zijn. Juist als je gaat geloven zal er ook 

tegenkracht zijn, verleidingen die je weer het egogedreven pad op trekken. De 

Heer heeft ons niet voor niks ook leren bidden: leid ons niet in verzoeking, maar 

verlos ons van de Boze. Hoe hoger je te paard zit, hoe dieper je kunt vallen. Aan 

God zal het echter niet liggen: Hij is getrouw, Hij zal er voor zorgen dat jullie niet 

beproefd worden boven wat je aan kunt en daarbij zal Hij ook de uitkomst geven, 

zodat je het zult kunnen volhouden (vers 13) 


