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Dus, daarom…..: Paulus trekt een conclusie uit het voorgaande voor het heden. 

Als het oude Godsvolk met zijn geklaag en gemopper op God een waarschuwend 

voorbeeld is, wees dan nu verstandig. Wees niet zo dom om – net als de 

Israëlieten van toen – terug te vallen in het geven van godsdienstige eer aan 

zaken die dat niet verdienen. In sommige omgevingen moet je niet gezien willen 

worden als christen. We zagen al eerder dat Paulus best tamelijk nonchalant kon 

omgaan met de herkomst van vlees, ook als je wist dat het uit een heidense 

temperslagerij afkomstig was. Het was maar vlees, en dat verandert echt niet 

door die heidense rituelen. Hij zei: ik wil rekening houden met de gevoeligheid 

van een medechristen. Als die het lastig vind, ga ik niet provoceren, maar voor 

mij persoonlijk is het geen probleem. Maar nu gaat het over daadwerkelijk 

meedoen aan de rituelen.  

Sommige christenen hanteerden de volgende redenering. Die afgoden stellen 

niks voor, dus die afgodendienst ook niet. Soms moet je uit sociale verplichting 

wel mee met een familiegebeurtenis of een een bedrijfsuitje. Iemand van de 

familie trouwt, of de beschermgod van onze nijverheidssector heeft zijn feestdag. 

En dan hoort er op zo’n dag wel een viering in zo’n tempel bij. Ik laat het als 

christen allemaal langs mij heen gaan, want ik geloof daar allemaal niet in.  

Paulus legt nu de lat toch wel wat hoger. Je moet oppassen om nu niet in zo’n 

overmoedige geloofshouding terecht te komen. Het kan ook naief zijn als je 

denkt dat jouw aanwezigheid niks met je doet. Hij gebruikt de viering van het 

Avondmaal als voorbeeld. Dat was toen nog een onderdeel van een echte 

maaltijd. Je eet met elkaar en dat drukt uit dat je bij elkaar hoort, een 

gemeenschap bent. Zo was het ook bij de offerdienst in de Jeruzalemse tempel: 

er werd samen gegeten. Zo werd een gemeenschap van gelovigen gevierd. 

Opnieuw: dat offervlees in zo’n heidense tempel is niet besmet, maar het samen 

eten met al die niet-christenen in die omgeving, dat is een grens die je niet over 

moet willen gaan. Die afgoden zijn niks, maar die mensen die ze desondanks 

vereren zitten op een verkeerd spoor, en zoals jullie weten, heeft dat ook 

consequenties voor hun levensstijl. Ik wil niet dat jullie zulke close banden met 

hen aangaan. Waarom zou je God daarmee provoceren? 


