DB 034 1 Korintiérs 10:23-11:1

Dat grensverkeer met de ongelovige en onkerkelijke buitenwereld houdt de
gemoederen nogal bezig kennelijk. Opnieuw pakt Paulus het eten van voedsel
op, waarvan de herkomst onbekend is, dan wel waarvan je weet, dat het
afkomstig is van offerdieren uit Grieks-Romeinse tempels. In de praktijk werden
immers niet de gehele dieren op een altaar geofferd (verbrand), maar slechts
een symbolisch deel. De rest werd via het tempelslachthuis verhandeld en dat
ondersteunde het inkomen van het betreffende tempelcomplex.

Vandaag zijn er ook wel controverses over voedsel onder christenen. Die gaan
dan meer over de gezondheid en ongezondheid van bepaalde producten. Of over
de manier waarop ze zijn geproduceerd (in verband met dierenwelzijn, milieu,
rechtvaardig inkomen voor de boeren). In onze multi-religieuze samenleving
gaat het nog wel wat verder, omdat bijvoorbeeld Joden, moslems en hindoe’s ook
vandaag nog religieus bepaalde voedselvoorschriften kennen.

Paulus maakt opnieuw duidelijk dat er ‘op zich’ geen gevaar schuilt in het eten
van vlees, afkomstig uit een Grieks-Romeinse tempelslachthuis, dat op de markt
wordt verkocht. En ook als je bij iemand te eten bent, hoef je je echt niet
angstvallig af te vragen, waar het allemaal vandaan komt wat er op tafel wordt
gezet. Maar houdt wel rekening met anderen. Niet alleen overigens met
medechristenen (zoals hij in 1 Korintiérs 8 benadrukte), maar ook met je niet-
kerkelijke medeburgers.

Als je ergens te eten bent en de gastheer vertelt nadrukkelijk dat het vlees op
tafel wel afkomstig is van een offerritueel dat gewijd was aan één van zijn goden,
dan moet je zijn mededeling respecteren. Hij verwacht dan dat jullie je er van
zullen onthouden. Hij vindt het ongepast dat wij (onze) God dan danken voor
(zijn) offerviees. Daarmee beschadigen jullie het imago van de kerk, want ze
gaan dan denken, dat wij geen serieuze gelovigen zijn en alles wel best vinden.

Dus: alles mag wel, maar niet alles is verstandig. Denk bij alles wat je doet, of
het tot eer van God kan zijn, en hoe dan. Als het om uiterlijke dingen gaat,
gedraag je dan zo, dat zowel Joden als ongelovigen kunnen denken dat we wel
degelijk serieuze gelovigen zijn. Stoot dus niemand met oneigenlijke
gelijkhebberij of gelijkdoenerij voor het hoofd. Want dan kun je het wel vergeten
dat je ooit nog tot een goed gesprek komt over de kern waar het wel om gaat,
namelijk de betekenis van Jezus voor ons aller leven.



