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We komen hier in lastig vaarwater. Aan de éne kant argumenteert Paulus langs 

lijnen van fatsoen, aan de andere kant gebruikt hij ook verwijzingen naar God. 

Dat fatsoen: kondigt Paulus dat nu af, of stelt hij alleen maar vast dat dit nu 

eenmaal de gangbare normen zijn in een Grieks-Romeinse stad, en wil hij niet 

dat christenen in opspraak komen? Denk nog eens aan zijn pleidooi om je 

maximaal aan je omgeving aan te passen om geen weerstand op te roepen 

tegen het Evangelie. Dat het een schande zou zijn, dat vrouwen zich 

millimeteren of dat mannen lang haar zouden hebben, lijkt ingegeven door de 

Grieks-Romeinse cultuur. Het waren de tempelhoeren die zich kort lieten 

knippen, en Grieken en Romeinen hielden niet van baarden en lang haar bij 

mannen, terwijl dit in het oude Israël heel normaal was.  

In ieder geval gaat Paulus er vanuit dat vrouwen het woord voeren in de 

gemeentebijeenkomst. Zij spreekt het woord van God en bidt hardop. Maar dan 

moet ze wel wat op haar hoofd doen, en de man juist niet. Waarom? Omdat een 

vrouw altijd onder het gezag van een man staat. En een vrije man staat onder 

het gezag van God. Ook hier weer de vraag: kondigt Paulus dit af, of stelt hij het 

vast als het bestaande patroon? In ieder geval ondersteunt hij het wel met 

verwijzingen naar het scheppingsverhaal van Adam en Eva.  

Er zijn wel degelijk verschillen tussen mannen en vrouwen, en christenen moeten 

dat niet gaan wegpoetsen. Kennelijk is dat wel de consequentie die sommigen in 

Korinte hebben getrokken: als we allemaal gelijk zijn voor Christus, dan moeten 

we dat toch ook in de praktijk brengen?  

Tegelijk blijft Paulus ook een beroep doen op ‘gezond verstand’: vinden jullie zelf 

ook niet dat … (vers 13). Of later: misschien vinden sommigen van jullie het 

onzin, maar doe niet zo eigenwijs: overal in de kerk doen we het zo, bij ons is 

dat nu eenmaal de gewoonte, dus doen jullie dat nu ook maar (vers 16).  

 

Wat nu, als wij inmiddels wel wat andere gevoelens hebben rond fatsoen en 

gewoontes? Jongens met lang haar een schande? Vrouwen met een kort kapsel 

‘hoerig’? Hoedjes op in de kerk, zelfs als vrouwen helemaal niet geacht worden 

iets te zeggen of te doen? De apostel heeft het ook weer niet over 

hoofdbedekking voor zwijgende vrouwen toch? Hoe zwaar weegt dit allemaal? 


