DB 036 1 Korintiérs 11:17-22

‘Er is nog iets dat ik wil zeggen’. Paulus is over meer dingen bezorgd, zoals die
gebeuren in de gemeente van Korinte, naar wat hij ervan heeft gehoord. Die
bezorgdheid heeft drie kanten. Ten eerste: is het wel tot eer van God? Ten
tweede, helpt het jullie wel allemaal om opgebouwd te worden in het geloof? En
ten derde: hoe komt het over bij de buitenwacht, wat zullen buitenstaanders die
eens komen kijken, ervan vinden?

Paulus snijdt nu de gezamenlijke maaltijd aan die kennelijk een onderdeel was
van het samenkomen van de gemeente op zondag, om ‘de dag van de Heer’ te
vieren. Er was sprake van een echte gezamenlijke maaltijd, waarbij dan een
moment werd gekozen om ook stil te staan bij het Laatste Avondmaal van Jezus
en de woorden die Hij toen gesproken had. Dan werd op een plechtige manier
nog een keer brood en wijn gedeeld, waarbij de instellingswoorden van Jezus
werden herhaald. Verder gebeurde er tijdens die bijeenkomsten van de
gemeente van alles, maar daar komt Paulus later in zijn brief nog op terug. Ook
daarvan vindt hij dat ze in Korinte nogal ongeregeld bezig zijn.

Maar dus ook rond die gezamenlijke maaltijd. Okay, verschillen zijn er altijd, dus
ja, de éen is een vrij mens en kan gaan en staan waar en wanneer hij wil. Maar
de ander is een slaaf, en moet maar vrij zien te krijgen van zijn eigenaar, of is
een getrouwde vrouw die toestemming moet krijgen van haar man om over
straat te gaan. Zij hebben misschien minder tijd, of komen laat. Ik heb de indruk
dat jullie daar helemaal geen rekening mee houden. En dat vind ik asociaal en
onchristelijk. Zo is het niet tot eer van God, schrijft Paulus. Hij zegt: ik begrijp,
dat er soms al zoveel is gegeten door degenen die op tijd waren, dat er eigenlijk
niks meer over was voor de laatkomers, terwijl zij het - gezien hun
maatschappelijke positie - het waarschijnlijk meer nodig hadden: een gratis
maaltijd. Als je zonodig flink wilt eten en drinken, doe dat dan thuis, in plaats
van te willen profiteren van de gezamenlijke middelen van de kerk. Heb oog voor
elkaar.

Deze oproep van Paulus brengt ons bij een breder ‘oog hebben voor elkaar’ in en
rond de kerk. Voor je het weet vergeet je de mensen die niet zo op de voorgrond
treden.



