
DB 037   1 Korintiërs 11:23-26 

In het begin van zijn brief heeft Paulus er al alle nadruk op gelegd, dat de kern 

van het Evangelie wordt uitgemaakt door het kruis en de opstanding van 

Christus. Hij begon toen over verdeeldheid en groepsvorming in de gemeente 

van Christus. Ook toen verwees Paulus naar de weg van de Heer, om de 

christenen van Korinte tot elkaar te brengen. Zijn wij dan voor jullie aan het 

kruis gestorven? Nee. Het was Jezus, om juist ook onze zonden van 

eigengereidheid en eigenwijsheid, onder het oordeel van God te brengen, zodat 

ze ons niet meer hoeven te bepalen. 

Nu doet hij dat weer, maar nu naar aanleiding van de instelling van het 

Avondmaal. De sociale tegenstellingen in de gemeente spelen op bij de 

gezamenlijke activiteiten. Het lijkt er op dat de ene groep (de rijkeren) geen 

rekening houden met de andere groep (de armeren). En dat spitst zich toe op de 

gezamenlijke maaltijden, die daardoor niet meer echt ‘gezamenlijk’ zijn. Terwijl 

juist tijdens die maaltijd ook het Avondmaal werd gevierd. 

Paulus voert de gemeente dan terug naar de instelling door Jezus van het 

Avondmaal en naar de woorden die Hij toen sprak. Hachelijk om dit fragment 

opnieuw te vertalen, want dit stukje wordt bijna in elke kerk waar Avondmaal of 

Eucharistie wordt gevierd, aangehaald. De oude en vertrouwde formuleringen 

kennen we wel uit het hoofd, als we vaste kerkgangers zijn. Toch vind ik het 

mooi vertaald in Bijbel Gewone Taal, en dat vind ik echt niet van alle passages 

die we lezen. Maar deze wel.  

Paulus doet een beroep op Jezus’ liefde tot het einde, om daarmee de gemeente 

te manen ook in liefde voor elkaar met elkaar om te gaan (vers 26). Je moet dat 

blijven doen zolang de kerk zal bestaan. 

’s Avonds bij de maaltijd, pakte Jezus een brood. 

Hij dankte God, en brak het in stukken. 

En Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘Kijk, dit is mijn lichaam. 

Ik zal sterven voor jullie. 

Herhaal deze maaltijd steeds opnieuw om aan Mij te blijven denken.’ 

Na het eten pakte Jezus een beker wijn. 

Hij zei: ‘Mijn bloed zal vloeien, maar daardoor zullen jullie gered worden. 

Dat heeft God beloofd. 

Deze beker is daarvan het teken. 

Drink steeds opnieuw uit deze beker om aan Mij te blijven denken.’ 

Laten we dat vooral als kerk blijven doen. Aan Hem denken, met oog voor elkaar. 

 

 


