DB 038 1 Korintiérs 11:27-33

Dit gedeelte uit deze brief heeft een grote rol gespeeld in het ernstig nemen van
het Avondmaal in de kerk. ‘Wie onwaardiglijk dit brood eet, en de drinkbeker des
Heeren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heeren’, ja ‘die
eet en drinkt zichzelven een oordeel’ (Statenvertaling). Dat was natuurlijk
genoeg voor een forse avondmaalsmijding. Beter niet deelnemen dan verkeerd
deelnemen. Daarbij werd nogal eens de nadruk gelegd op de vraag of jij wel
waardig genoeg bent om aan het Avondmaal deel te nemen. Niet dat je zonder
zonde zou moeten zijn, want dat kan niemand, maar wel of je er de juiste
opvattingen en geloofshouding in hebt.

In die zin is de vertaling van de Bijbel Gewone Taal (BGT) wel verhelderend,
namelijk dat dit de bedoeling niet is. Het op een onwaardige manier Avondmaal
vieren had in Korinte concreet met het gebrek aan respect voor elkaar te maken.
Toch is de BGT-vertaling meer een interpretatie dan een vertaling. ‘Schuldig
staan aan het lichaam en bloed van Christus’, is toch nog wel wat anders dan
‘alles wat de Heer voor ons gedaan heeft belachelijk maken’. Sorry, plank mis,
ook in vers 34. Wij maken niks belachelijk, het is eerder zo dat wij onszelf te kijk
zetten.

Het ‘onwaardig’ wordt in BGT helemaal ingevuld met ‘zonder respect voor andere
gelovigen’. Dat is hier wel de aanleiding, maar daarin gaat dat ‘onwaardig’ toch
niet op? Wat daar gebeurde met die gezamenlijke maaltijd en het Avondmaal is
niet in de haak, maar er zijn misschien ook nog wel andere dingen die daaronder
vallen. Dingen die meer bij ons van toepassing zouden zijn bijvoorbeeld.

Je-zelf-onderzoeken vertalen met ‘kritisch naar je zelf kijken’, kan ik meemaken.
Onder-het-oordeel-van-God-komen vertalen met ‘gestraft worden door God’ vind
ik echter een verarming. Het verschuift God van de hoogste rechter naar een
schooljuf die ons in de hoek zet.

Van vers 30 zouden wij vandaag opkijken. God straft jullie al, kijk maar, er zijn
veel zieken en sterfgevallen bij jullie. Tjonge. Je kunt dit oplossen door de
apostel bijzondere kennis voor Gods handelen toe te dichten. Maar als vandaag
iemand zo direct de straf van God weet aan te wijzen, zouden we dat lastig
vinden. Wie heeft er gezondigd meester, hij of zijn ouders, vroegen ze Jezus bij
een blinde man (immers straf van God!). Jezus wilde daar niks van weten.
Overspeelt Paulus hier niet zijn hand?



