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Na het te hebben gehad over de toestanden rond de Avondmaalviering, gaat 

Paulus over op een ander onderwerp, zo lijkt het. Toch is er een onderliggend 

thema dat verbindt. Telkens komt hij terug op het punt dat je elkaar in de kerk 

bent gegeven om elkaar op te bouwen, te motiveren en te inspireren. En niet om 

elkaar te negeren en te frustreren. Dat punt speelde rond de verdeeldheid (het 

achtena lopen van verschillende voorgangers). Dat punt speelde rond vrijer of 

voorzichtiger omgaan met de buitenwereld. Houd je rekening met anderen? Dat 

punt speelde ook rond grenzen aan de christelijke vrijheid. Maar dus ook bij de 

viering van het Avondmaal. Is de éen bij wijze van spreken al verzadigd en rozig 

van de wijn, en komt de ander nog nahijgend van het werk binnen, hoe kun je 

dan gemeenschappelijk een eredienst ervaren?  

Nu gaat Paulus het hebben over de ‘uitingen van de Geest’. Ook daarbij zal het 

gaan om de vraag, waartoe zij dienen. Dienen ze om er zelf een positief gevoel 

aan over te houden, namelijk dat je je dichtbij God kan voelen? Of zijn ze er juist 

ook om anderen verder te helpen in het geloof?  

Paulus begint met het werk van Gods Geest nog even op een noemer te brengen. 

Het werk van de Geest is Gods veranderende kracht in ons leven. Vroeger zaten 

ook julliem allemaal bij tijd en wijle in al die tempeltjes gebeden te prevelen en 

rituelen af te draaien, voor al die beelden die nooit wat terug zeiden. En voor 

zover er sprake was van extase of enthousiasme kwam het allemaal voort uit het 

opdraaien van je zelf. Maar nu zijn jullie tot het diepe geloofsinzicht gekomen dat 

Jezus jullie Heer, jullie ‘kurios’ is, dus de leidende figuur voor jullie leven. En wel 

Jezus zoals Hij zijn weg ging naar het kruis en de Opgestane werd uit de dood. 

Het is Gods Geest die jullie dat heeft doen beseffen, nadat jullie de boodschap 

van het Evangelie hebben beluisterd en hebben overwogen. Jullie kwamen tot 

het geloof: ja dit is het, zo zit het. Dit is het overtuigende verhaal van God en de 

wereld en mijn leven. En geloof mij, zegt Paulus: iemand die zegt: de aardse 

Jezus is niks, misschien dat ik nog geloof in een hemelse Christusidee of zoiets: 

zo iemand spreekt niet door de Geest van God. 


