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Waarschijnlijk uit zich de spanning in de gemeente van Korinte zich ook via een 

discussie over de rangorde van kwaliteiten die gelovigen kunnen hebben. Welke 

bijdrage is het belangrijkste in de kerk? Is dat de verkondiging van het Evangelie 

òf is dat het pastorale bezoekwerk? Is dat de diaconale hulp, of is dat het 

kerkbeheer, waarzonder ook niks kan. Of….   

Wat Paulus doet, is twee dingen. In de eerste plaats heeft hij het over ‘allerlei 

bijzondere krachten van de Heilige Geest’, en over ‘allerlei taken’ zoals de Bijbel 

Gewone Taal het vertaalt. Leuk geprobeerd, maar nu even precies. Hij heeft het 

over ‘charismata’ en over ‘diakoniai’, dat wil zeggen, over: genadegaven en 

dienstbaarheden. Daarmee wordt iets uitgedrukt. Ik weet niet waaraan jij vooral 

denkt bij ‘bijzondere krachten’. Dan denk je al gauw aan bovennatuurlijke 

mogelijkheden. En ja, dat wordt in het Nieuwe Testament best verondersteld, dat 

die er kunnen zijn in de christelijke gemeente, al is het onderscheid tussen 

‘natuurlijk’ en ‘bovennatuurlijk’ er nog niet zo scherp. Maar als je nauwkeuriger 

kijkt (ook in andere brieven van Paulus) zie je dat hij onder genadegaven ook 

hele ‘gewone’ dingen noemt, zoals leiding geven, onderwijzen, behulpzaam zijn 

(vgl. Romeinen 12). Maar ze worden allemaal gekarakteriseerd door het woordje: 

genade (charis). Daarnaast worden ze gekarakteriseerd door het woordeje: 

dienst (diakonia). De talenten en bekwaamheden ontvang je van God om 

daarmee dienstbaar te zijn aan anderen en aan het geheel (vers 7).  

Het tweede wat Paulus doet, is benadrukken dat ze allemaal teruggaan op 

dezelfde Geest, komend van dezelfde Heer en van dezelfde God. Het gaat om 

eenheid in verscheidenheid. Het is wel interessant welke utingen van de Geest hij 

dan in het bijzonder noemt. Dat is dus niet een uitputtende opsomming, maar 

kennelijk zijn het wel de punten waar ze het over oneens waren, wat het 

belangrijkste was. Ik noem er een paar: het doen van wonderen (geen loze 

mirakels uiteraard, maar gericht op genezing, dus zieke mensen beter maken), 

het toepassen van wijsheid en kennis, het spreken van tongentaal (klanktaal) en 

het uitleggen daarvan, het namens God een boodschap doorgeven. Dat is er 

allemaal, allemaal door die éne Heilige Geest, en het is die Geest  die bepaalt 

welke ‘genadegave’ Hij aan ieder mens in de gemeente van Christs geeft. Want 

allemaal krijgen we kracht van de Heilige Geest om elkaar en het geheel op te 

bouwen.  


