DB 043 1 Korintiérs 14,1-5

Nu moet Paulus het gaan hebben over de verwarrende samenkomsten van de
gemeente, los van het Avondmaal, dat hij al eerder besprak (1 Korintiérs 11).

Wat hij nu gaat bespreken, wordt ingeleid met de vuistregel: jaagt de liefde na.
Dat is het hoogste leidmotief voor het gemeenteleven, maar ook als je open wilt
staan voor buitenstaanders. Streef naar de liefde. Leef met elkaar in liefde.

Ja, zeker, zoek dan ook naar uitingen van de Geest. Geen probleem, maar het is
zoiets als de grondregel voor de ethiek, zoals de latere bisschop van Carthago,
Aurelius Augustinus het formuleerde: bemin (heb de liefde) en doe wat je wil. Als
al je uitingen diep doordrongen zijn van de christelijke liefde, kan er niks fout
gaan. Maar als het maar voor een procentje vermengd raakt met jouw ego (mijn
voorkeur, mijn belang, wat ik er aan heb, hoe het bij mij valt, wat ik gewend
ben, wat ik wel of niet fijn vind etc etc.) gaat het al mis.

Zo is het ook met extatische emoties. Ja, het kan en het mag: je mee laten
voeren in enthousiasme voor God en voor de Heer Jezus, dat je er van in een
emotionele flow komt, en met woorden en klanken uiting geeft aan je gevoel van
overgave en aanbidding. Maar: wat hebben anderen er aan, als je dat laat
gebeuren in een bijeenkomst, of waar anderen bij zijn. Blijf dan ook dat
bedenken: het kan wel eens heel raar en soms ook vervreemdend en afstotend
overkomen.

Natuurlijk vind ik het fijn, zegt Paulus, als jullie allemaal op zo'n geestelijke
manier in vervoerigng voor onze God en Heer zouden kunnen zijn. Maar ik heb
toch nog liever dat jullie elkaar met verstaanbare boodschappen van God
opbouwen in het geloof. En als er in tongentaal (klanktaal, glossolalie) gesproken
wordt, zorg er dan voor dat er iemand is die dat begeleidt en het ook duidt,
zodat anderen voor wie dat een beetje vreemd is of die het niet kennen, kunnen
bergrijpen wat er gebeurt.



