
045   1 Korintiërs 14:26-33 (en 37-40, zie DB 046) 

Paulus borduurt door op de kwaliteit van de gemeentesamenkomsten. Er worden 

boodschappen van God doorgegeven (letterlijk: er wordt geprofeteerd). Ook 

wordt er in de gemeente in tongen (extatische klanktaal) gebeden. Daarnaast 

wordt er gezongen, en er wordt uitleg gegeven. Maar het gebeurde kennelijk 

nogal chaotisch, naar wat de apostel ter ore is gekomen. Hij wil een beetje orde 

aanbrengen. Op zo’n rommelige manier heb je er als gemeente voor 

geloofsopbouw niet zo veel aan, en komt het bij buitenstaanders alleen maar 

raar over. Kern is vers 27: “bedenk altijd dat die dingen jullie moeten helpen om 

elkaars geloof sterker te maken”. Niet wat ‘op jouw hart ligt’, of wat bij jou ‘zo 

goed voelt’, of wat bij jou komt opborrelen, dient voorrang te krijgen, maar wat 

(objectief bezien) begrijpelijk is voor anderen en hen helpt dichter bij God te 

komen of beter vanuit geloof te kunnen leven.  

Als niemand jouw ingeving (profetie, openbaring) of jouw tongentaal voor de 

gehele kring van christenen die zondags bijeen is (de gemeente) kan uitleggen: 

zwijg dan. Thuis kun je bidden in tongen zoveel als je wilt, want je aanbidt God 

dan ‘in je binnenkamer’, maar doe het niet in de bijeenkomst van de gemeente.  

En wat die boodschappen betreft, een stukje uitleg, of een profetie of wat dan 

ook: houdt het beperkt tot twee of drie bijdragen. Ook dan moet er gezwegen 

worden. In de beperking toont zich de meester. Alles voor het grote doel: 

verstaanbaarheid en geloofsopbouw van elkaar en anderen.  

Dan kan ieder ook in het onderlinge geloofsgesprek meepraten, vertelt de Bijbel 

Gewone Taal ons hier, maar dat is hier ingevoegd om een link te leggen naar de 

opmerkingen over de zwijgende vrouwen die zo komen, maar dat staat er 

helemaal niet. Wel staat er dat de ‘geesten van de profeten ondergeordend zijn 

aan de profeten’. Dat wil zeggen: je kunt niet doen alsof het je overkomt, dat je 

het wel moet vertellen. Nee, je bent wel degelijk baas over de afweging of het al 

dan niet dienstig is om per se nu door te geven.  

Vervolgens eindigt Paulus hier met de uitspraak: God is geen God van 

onordelijkheid, maar van vrede (eirènè). Vrede staat er letterlijk, niet ‘orde’. Dat 

drukt hier uit dat het niet gaat om orde op zich, maar om vrede waarin ieder tot 

zijn of haar recht kan komen. 


