
046     1 Korintiërs 14:33-35 (en 36-40) 

Er is iets aparts aan de hand met deze drie versen. Ze staan niet in alle oude 

handschriften op deze plek. Ook in de vroege traditie van de kerk gaan uitleggers 

er vanuit dat het gaat om een apart stukje dat hier in de brief is terecht 

gekomen. Een soort extra kanttekening die later in de tekst is gevoegd. Dat zou 

betekenen, dat het slot in vers 35-40 slaat op alles wat Paulus over de orde in de 

gemeentebijeenkomsten heeft gezegd, en niet alleen op het zwijgen van 

vrouwen. 

Dat doet niks af aan het feit dat de apostel tamelijk stellig is: als er nu toch meer 

orde noodzakelijk is in jullie diensten of bijeenkomsten, laten dan ook de 

getrouwde vrouwen zwijgen (zoals anderen al gemaand waren te ‘zwijgen’). Als 

zij wat willen weten, kunnen ze immers thuis met hun echtgenoten (met nadruk 

staat er: hun eigen mannen) doorpraten.  

In 1 Korintiërs 11 ging de apostel er vanuit dat vrouwen in de gemeente konden 

en mochten profeteren en konden en mochten voorgaan in het gebed. De issue 

die hij daar besprak, was niet dat ze dat deden, maar dat – als ze het deden - ze 

dat dan wel moesten doen met ‘een bedekking op hun hoofd’ en niet als ‘vrije 

kaalgeschoren wilde wijven’ zoals die in de stad rondliepen (zie DB 035). Het 

moet duidelijk zijn dat christenen, mannen en vrouwen, zich houden aan de 

gebruikelijke maatschappelijke orde.  

In vers 34 staat lettelijk: “zoals in alle gemeenten der heiligen zullen de vrouwen 

zwijgen, het is hen niet vergund te praten (‘lalein’), maar zij dienen 

ondergeordend te zijn, zoals de wet zegt’. Dat laatste slaat hier niet op  de 

Thora, maar op de gangbare zede en het recht in de Grieks-Romeinse wereld.  

Nogmaals: dit slaat dus niet op het profeteren en bidden uit 1 Korintiërs 11. Maar 

waar dan wel op? Is uit deze ‘zwijgtekst’ nu op te maken dat het voor altijd en 

overal verboden is dat vrouwen voorgaan in een gemeente? Of zegt Paulus tegen 

een echtpaar: als jullie met zijn tweeën het kerkelijk onderwijs bezoeken, en er 

moet daar al veel aan de orden komen, laat dan de man het woord voeren of 

jullie vragen stellen, zoals het in onze cultuur nu eenmaal de gewoonte is. Gezien 

1 Korintiërs 11 en de formulering van het ‘thuis vragen’ ben ik er van overtuigd 

dat hij het laatste bedoelde. 

  


