
DB 047  1 Korintiërs 15,1-11 

Uiteraard blijft het bij ‘vrienden’ in de Bijbel Gewone Taal. Ik blijf me er aan 

storen. Vrienden kies je zelf uit. Broers en zussen krijg je of heb je, ook als je er 

niet om gevraagd hebt. Dat duidt een wezenlijk geheim van de kerk aan: omdat 

we allemaal op de één of andere manier een band met Christus hebben 

gekregen, hebben we die ook met elkaar gekregen, en niet omdat we elkaar als  

gelijkgezinden hebben opgezocht. 

Twee dingen nu verder vooraf. Het eerste: Paulus gaat nu ook uitvoerig in op een 

inhoudelijke kwestie ten aanzien van het Evangelie: de opstanding van de doden 

en de opstanding van Christus uit het graf. Het ging tot nu toe steeds over 

praktische zaken zoals onenigheid, ethiek en de gemeentesamenkomsten. Het 

tweede: soms denken we dat pas ‘moderne’ mensen die door de 

natuurwetenschap zijn gevormd problemen hebben met een ‘opstanding uit de 

doden’. Dat is dus niet het geval. De algemeen menselijke ervaring dat dood een 

nogal definitief einde van in ieder geval je lichamelijke, materiële bestaan 

betekent, is niet gebonden aan de ‘moderniteit’.  

 

Vervolgens gaat Paulus onderstrepen, dat het Evangelie staat of valt met Pasen, 

dus met de verrijzenis van Jezus uit het graf. Als er na de kruisiging niks was 

gevolgd, had niemand vandaag nog van Jezus gehoord. Was hij de geschiedenis 

ingegaan als de zoveelste mislukte Joodse messiasfiguur. 

Blijf geloven in die boodschap van de opstanding. “Anders is alles voor niets 

geweest” (vs. 2). Paulus verwijst naar de oerboodschap van de apostelen (vs. 3 

en 4) zoals het ook in de breedste basisbelijdenis van zo ongeveer alle 

christelijke kerken (de Twaalf Artikelen) is terecht gekomen. Dan laat hij zien wie 

er allemaal getuigen zijn geweest van de opgestane Jezus en van het lege graf. 

Dat is te veel om het af te doen als een verzinsel, een projectie of een 

droomfantasie. Wie verzint er nu zoiets na zo’n smadelijke afgang als een 

kruisiging?  

Paulus vertelt van zijn eigen ervaring. Jezus is kennelijk ook na zijn heengaan 

nog een levende werkelijkheid, die zich aan mensen kan vertonen. In ieder geval 

deed hij dat aan mij, toen ik op weg was naar Damascus om christenen te 

vervolgen. Dat was een ingrijpend kantelpunt. Ik ben toen de betekenis Jezus’ 

leven en sterven gaan begrijpen en verkondigen. Ik ben blij dat er tot nu toe 

zoveel mensen er geloof aan gehecht hebben.  


