
DB 048   1 Korintiërs 15,12-23 

Voor Paulus begint het met: Jezus Christus is opgestaan uit de dood. De 

getuigenissen in de allervroegste kerk zijn duidelijk: het graf waar ze Jezus voor 

de sabbat in hadden gelegd, was de dag na de sabbat leeg. En Hij verscheen 

‘lichamelijk’ (Hij at vis) meerdere keren op diverse manieren aan zijn eerste 

volgelingen. Dat duurde veertig dagen. Toen steeg Hij al zegenend voor hun 

ogen op van de aarde, tot een wolk Hem aan hun oog onttrok. 

Kortom: met de kruisiging van Jezus is het niet afgelopen. Integendeel doordat 

God Hem weer levend deed verschijnen, werd ook waar, dat de kruisiging van 

Jezus (de doodstraf voor een volstrekt onschuldige) een veelbetekenende, diepe, 

goddelijke betekenis kreeg. Paulus schrijft: ‘Hij stierf voor onze zonden’ (vers 3).  

Goed, hoor je Paulus denken, we moeten het nog wel hebben over dat 

‘lichamelijk’ (komt zo nog), maar het betekent in ieder geval dat dezelfde Jezus 

als die gekruisigd werd en van wie het dode lichaam in het graf werd gelegd, 

leeft! 

Als dat zo is, als dat de kern van het Evangelie is, hoe komen sommigen van 

jullie christenen in Korinte er dan toe om sowieso niet te geloven, dat doden 

weer kunnen leven. Met alle conseqenties van dien? Want als dat waar is, dan 

kan Chistus dus ook niet zijn verrezen uit de dood. Dan heeft zijn kruisiging ook 

geen diepere betekenis dan die van een willekeurige martelaarsdood. Dan blijft 

er van de goede boodschap niks meer over. Dan is ons geloof totaal zinloos 

geworden. Of je maakt er van, dat Jezus een mooi voorbeeld heeft gegeven hoe 

je goed zou kunnen leven. Maar dat is het dan. Dan nog moet je er zelf het beste 

van zien te maken, en kun je ook gerust andere voorbeelden nemen. Dan is er 

op zich niks unieks aan Jezus. 

Nee, Christus is opgestaan! Hij is daarmee als het ware de eerste die de nieuwe 

wereld van God betreedt. Je kunt het vergelijken met Adam, de eerste mens uit 

het bijbelverhaal van Genesis. Door die ene is de zonde en de dood de wereld in 

gekomen. Jezus is nu als een tweede Adam. Hij wordt het begin van een nieuw 

soort mensheid. Door die ene is nu de genade en het leven gekomen. Door Hem 

zullen alle gestorven gelovigen opstaan uit de dood, op de dag dat Hij weer naar 

de aarde komt (vers 23). 

 


