DB 049 1 Korintiérs 15,24-34

De apostel begn in het vorige stukje over het einde van de gebroken wereld en
over de volledige komst van het *Koninkrijk van God". Hij zei: alle gestorven
gelovigen zullen op de dag dat de Heer Jezus weer naar de aarde komt (zoals
ook in het hemelvaartsverhaal door de engelen werd verkondigd) opstaan uit de
doden.

Dat levert allerlei nieuwe vragen op. Hoe zal het gaan met de gelovigen die dan
leven op aarde? Of: met welk lichaam staan zij dan op, en waar gebeurt dat dan?
Maakt het nog uit of mensen eervol begraven zijn, of dat hun lichaam door
verbranding of verdrinking is vergaan of nooit gevonden werd? En: waar zijn in
de tussentijd dan de gestorven gelovigen, of in ieder geval hun *harde schijf’, hun
‘ziel’, hun unieke ‘zelf’? Kan dat tGberhaupt wel (voort)bestaan zonder een
lichaam?

Paulus gaat niet op al die oude en nieuwe vragen in. Wel op iets, zometeen hier
in 1 Korintiérs 15, maar ook elders in de Bijbel (zoals in zijn brieven aan de
Tessalonicenzen). Nu borduurt Hij even door op dat komende en beloofde einde
van de gebroken wereld. Dan zal Jezus blijken Overwinnaar te zijn over alle
kwade machten, inclusief de dood. Dat is zijn missie. Als die voltooid is, geeft Hij
het resultaat, een verzoende en van het kwaad gezuiverde wereld, weer in de
hand van God de Vader (vers 28).

Vervolgens geeft Paulus twee voorbeelden waaruit blijkt dat gelovigen uitgaan
van een ‘opstanding uit de doden’. Hij geeft als voorbeeld christenen die zich
plaatsvervangend laten dopen voor gestorven familieleden. Dat zouden ze nooit
doen, als ze dachten dat het geen zin had. Die praktijk, die Paulus hier verder
niet bekritiseert, roept bij ons weer andere vragen op. He, kan dat dan: met
terugwerkende kracht een soort geloofsdonor zijn? Hoe dan ook: zij geloven wel
in de ‘opstanding uit de doden’. En wat dacht je van mij zelf. Denk je nu echt dat
ik al die ellende zou trotseren die over me heen komt, als ik niet de hoop had op
een toekomstig leven (zie ook 2 Korintiérs 5:1-3)? Dan zou ik beter over kunnen
gaan op het ‘pluk de dag want morgen kun je dood zijn” (‘memento mori, carpe
diem’).

Blijf dus uit de buurt van die ‘ongelovige’ gelovigen. Zij onderschatten de macht
van God. God is een God van levenden niet van doden (Lucas 20:38).



