DB 050 1 Korintiérs 15,35-44

De apostel Paulus bespreekt een bezwaar tegen een ‘lichamelijke opstanding’.
Het is echt niet pas vanaf de ‘moderne’ tijd dat er bezwaren zijn. Het is
biologische onzin: ontbindende lijken die weer tot leven komen. Het kan
hoogstens een metafoor zijn. Tegelijk heeft de kerk altijd weer bezwaar gemaakt
tegen al te grote vergeestelijking, alsof ‘opstanding’ alleen zou betekenen, dat je
niet vergeten wordt, maar jouw goede naam voortleeft.

Dan zou die verrijzenis alsnog ophouden, als niemand zich jou nog herinnert. Het
lot van de meeste ‘gewone’ mensen waarschijnlijk. Ja, Donald Trump en Vladimir
Poetin zullen de geschiedenisboekjes wel halen, maar zijn zij dan de verrezenen
waarover het in het Evangelie gaat? Ik denk het niet.

Toch formuleerde ik zonet voorzichtig: de kerk heeft altijd bezwaar gemaakt
tegen ‘al te grote vergeestelijking’. Kan een ‘beetje’ vergeestelijking dan wel? Is
het niet juist een teken van rechtzinnigheid om op te komen - tegen alle al dan
niet moderne bezwaren in — voor een letterlijke ‘lichamelijke opstanding’? We
zullen zien wat Paulus hierover te zeggen heeft. In Korinte stelldn ze in ieder
geval de sceptische vraag: met wat voor soort lichaam dan, Paulus?

De apostel is nogal kort door de bocht volgens de BGT: als je dat vraagt, begrijp
je er niks van (letterlijk: jij dwaas, jij onverstand). Met alle respect, Paulus, zo'n
gekke vraag is dat toch niet? Nou goed, er komt uitleg. Als je iets zaait, gooi je
een uiterlijke vorm (een ‘lichaam’) in de grond, namelijk zaad. Het sterft om een
nieuwe vorm van leven voort te brengen (een ‘lichaam’), namelijk een plant.
Toch ligt deze plant in het verlengde van dat zaad. Er is sprake van dezelfde
identiteit, maar toch is er sprake van een ‘ander lichaam’. Tegelijk betekent
‘lichaam’ wel dat je deze plant van die andere plant kunt onderscheiden.

Zo is het ook met de mensen: jij blijft jij, dat is de betekenis van dat woord
‘lichaam’. We zijn niet te vergelijken met een vloeistoffen of met vonken en vuur
dat in elkaar kunnen opgaan. We zijn en hebben lichamen, die altijd hun
eigenheid behouden. Als een mens sterft, dan is het als het zaad dat sterft. Een
weliswaar bezield, maar sterfelijk lichaam (soma psuchikon) wordt ‘gezaaid’ om
later een nieuwe vorm voort te brengen. Wij zijn dan nog dezelfden, maar
ontvangen een ‘geestelijk lichaam’ (soma pneumatikon). Wel dezelfde, maar niet
hetzelfde. Wel een lichaam, maar niet meer vergankelijk.



