
DB 051 1 Korintiërs 15,44b-53 

Tussenkopjes, alinea’s en de indeling in hoofdstukken en verzen in onze 

bijbelvertalingen zijn bedenksels van latere overschrijvers, vertalers of de 

redacteuren van het Griekse Nieuwe Testament. In de meer oorspronkelijke 

handschriften wordt er gewoon achter elkaar doorgeschreven. Vers 44b kun je 

zien als conclusie van het voorgaande, maar ook als het begin van wat komt.  

Paulus zegt: als er een ‘psychisch’ lichaam is, is er ook een ‘pneumatisch’ 

lichaam. Psychè is het Griekse woord voor ‘ziel’. Pneuma is het Griekse woord 

voor ‘geest’ (ook voor de Heilige Geest). Je kunt het verschil waarschijnlijk het 

best aanduiden met ‘bezield aards leven’ tegenover ‘leven dat door de Geest 

wordt gestempeld’. In de BGT wordt het consequent vertaald met ‘aards’ versus 

‘hemels’. Dat snap ik wel, want in de verzen 46 en 47 wordt het ook in de 

grondtekst in elkaars verlengde genoemd: vers 46 ‘geestelijk’, vers 47 ‘hemels’. 

De ‘eerste mens’ (Adam) is uit de aarde, de ‘tweede mens’ (Christus) is uit de 

hemel.  

Die ‘tweede mens’ (Christus) wordt door Paulus ook de ‘laatste Adam’ genoemd. 

Je moet daarin horen, dat in Adam en in Christus als het ware twee soorten 

mensheid zijn inbegrepen. In de ‘eerste’ Adam: alle sterfelijke mensen die door 

de zonde zijn getekend. In de ‘laatste’ Adam: alle mensen die delen in het 

eeuwige leven en door de Geest zijn gestempeld.  

En nu komt weer Paulus’ gedachte van het ‘lichaam’ naar voren in zijn uitleg. Er 

is sprake van conitinuïteit (wij blijven dezelfde, door God gekende, enkele 

mensen, vgl. Psalm 139), maar er is ook sprake van verandering. Luister naar 

vers 48-49 BGT: “Net als Adam hebben we nu nog een aards lichaam. Maar 

straks zullen we net zo zijn als de nieuwe mens, Jezus Christus. Dan zullen we 

een hemels lichaam hebben, net als Hij”. 

Ons zwakke en vergankelijke lichaam (‘vlees en bloed’) is niet geschikt voor 

Gods nieuwe wereld. Het zal bij de wederkomst van Christus worden veranderd. 

Als de overwinningsbazuin klinkt, komen alle gestorven gelovigen uit de dood 

tevoorschijn met een veranderd lichaam. Ook de nog levende gelovigen zullen ‘in 

een ondeelbaar ogenblik’ overkleed worden met onvegankelijkheid. Om met 

Christus, God de Vader en de Heilige Geest samen te zijn in Gods nieuwe wereld. 

Ondertussen vinden we in het Nieuwe Testamen twee lijnen onverbonden naast 

elkaar. Meteen bij het sterven bij God thuis komen enerzijds, en de opwekking en 

verandering op de jongste dag anderzijds. 

 


