DB 052 1 Korintiérs 15,54-58

“Niets is hier blijvend, alles — hoe schoon ook - zal eenmaal vergaan; maar wat
gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waard’ en zal blijven bestaan.”
Dat is het refrein van een (eertijds) bekend Johan de Heer liedje (hnummer 166),
hoewel Joke Buijs ook deze opnieuw heeft ingezongen.! Natuurlijk zijn de
liederen van de Johan-de-Heer-bundel gemaakt voor de volksevangelisatie aan
het begin van de 205 eeuw en tamelijk sentimenteel van karakter. Nou en.
Mensen hebben nu eenmaal verschillende cuturele voorkeuren.

Het refrein vertolkt ongeveer de boodschap van het slot van 1 Korintiérs 15.
Paulus komt tot de slotsom: God heeft de laatste vijand van het leven, de dood,
overwonnen. De dood heeft geen macht meer en kan ons geen kwaad meer
doen. Het is niet meer het grote zwarte gat van het Niets en de Absolute
Verlorenheid, maar ‘een doorgang in het eeuwige leven’.?

Nu heeft de dood nog macht over ons, schrijft Paulus. Dat is omdat we wel gered
zijn van Gods oordeel over onze zonde (ons regelmatig ingaan tegen Gods
levensbedoeling), maar nog niet van de werkingsfeer van de zonde (we worden
ook als gelovigen nog steeds regelmatig verleid ons ‘ego’ voorop te zetten). Die
macht van de dood bestaat er uit dat we nog steeds in een door lijden, kwaad en
dood gebroken wereld onze weg moeten gaan. Maar onze Heer Jezus Christus
heeft voor ons de macht van de dood en van de zonde overwonnen. Dank God!

Dus: geen plaats voor cynisme. Zo van: het heeft toch geen zin om het goede te
doen, je kunt net zo goed proberen er voor je zelf zoveel mogelijk uit de halen,
want morgen kan het leven afgelopen zijn. Nee: “wees standvastig en
ontwankelbaar en zet je altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef
dat door de Heer jullie inspanningen nooit tevergeefs zijn”, aldus Paulus.

In de BGT wordt dat teruggebracht tot: blijf geloven in de opstanding der doden,
maar volgens mij is dat veel te smal. Het gaat veel meer in 1 Korintiérs 1:58 om
wat ik hoor in de coupletten van liedje 166 van Johan de Heer. Je zingt dan over
‘arbeid der liefde’, ‘geen ijdele zorgen’, ‘helpen van hen die vallen’, ‘troost
brengen in smart’, ‘je licht laten schijnen’, *blij zijn als de morgen’, ‘wijzen op de
rust die uitgaat van Jezus, de Heiland'.

! https://www.youtube.com/watch?v=EIotEXXDySQ

2 In de Heidelbergse Catechismus wordt de dood een ‘doorgang tot het eeuwige leven’ genoemd. Dat
veronderstelt dat *het eeuwige leven’ pas na de dood begint, maar denk aan de woorden uit het gesprek van
Jezus met Nicodemus in Johannes 3:15-16: " .... opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar
eeuwig leven heeft (1)” (vergelijk HC antwoord 42)
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