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Paulus heeft zijn stuk over de opstanding en het opstandingslichaam afgesloten. 

De overwinning van Christus op de dood is wezenlijk voor het christelijk geloof. 

Daarmee is ook zijn zelfovergave aan het kruis ter vergeving van onze zonden 

bekrachtigd. Daarmee geeft God ons een nieuwe toekomst. De apostel eindigt 

dan met de conclusie dat door dat alles al ‘onze arbeid in de Heer’ niet 

tevergeefs zal zijn. Meteen daarop stapt hij over op een concreet voorbeeld van 

die ‘arbeid in de Heer’: namelijk het helpen van de armlastige 

christengemeenschap in Jeruzalem. Vanaf het begin is de ‘kerk’ een 

internationale beweging. Christenen in Galatië (in het huidige Turkije) en in 

Griekenland, die het goed hebben, wordt gevraagd om te sparen voor hulp aan 

de christenen in Jeruzalem.  

Protestanten of evangelicalen zijn gewend geraakt aan nationale kerken, en 

daarbinnen weer aan allerlei splitsingen. Wat Rooms-katholieken door hun 

mondiale kerkstructuur niet gauw vergeten, zijn protestanten en evangelicalen 

soms gauw kwijt. De Kerk (met een hoofdletter) is een wereldwijd netwerk. Het 

‘lichaam van Christus’ is niet beperkt tot onze eigen gemeenschap of ons 

nationale kerkverband. Kijk alleen al in eigen land eens over grenzen heen. In 

Nederland zijn er inmiddels ongeveer 1,3 christenen met een migratie-

achtergrond (zij zelf of hun ouders), waarvan zo’n 800.000 van buiten Europa, 

en zo’n 500.000 van binnen Europa. De praktijk tot nu toe laat zien, dat zij en de 

kerken die vanouds in Nederland bestaan, nog erg veel langs elkaar heen leven. 

Waarin kunnen wij elkaar steunen? 

Paulus zegt het expliciet: spaar het geld voor de steun aan Jeruzalem samen op 

‘de eerste dag van de week’, op zondag dus. Is dat meer dan een toevallig detail? 

Voor ons gevoel zijn collectes voor contant geld in de zondagse eredienst een 

beetje achterhaald in het digitale tijdperk. Toch is het een belangrijk liturgisch 

moment: de zondag is de dag van de opstanding van de Heer, precies het 

onderwerp dat Paulus net uitgebreid heeft behandeld. Juist als je dan 

samenkomt, wijd je wat je missen kunt voor de kerk en Gods Koninkrijk toe aan 

God. Dan kun je ook nog samen een gebed uitspreken en een zegen vragen over 

de gemeenschappelijke gaven van jullie gemeente. Laat dat moment ook een 

spiegel zijn van onze totale ‘arbeid in de Heer’. Neem mijn leven, laat het Heer, 

toegewijd zijn aan uw eer (lees Gezang 912 uit het Liedboek van 2013). 


