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Paulus is nogal bezorgd over de christengemeente in Korinte. Hij kan zelf er nog 

niet heen. Apollos heeft ook al laten weten geen tijd hebben. Timoteus kan wel 

even heen en weer reizen, maar moet dan ook weer terug. Het kan ook een 

beetje overkomen als afzeggen van een beroep dat op jou wordt gedaan. Ja, wel 

belangrijk, maar nu even niet. 

Dan denkt Paulus aan ‘opvang in de regio’. Er zijn nog meer kerkjes ‘in de 

provincie Achaje’. Dat is in Griekenland. Jullie kennen Stefanas ‘en die bij hem 

wonen’ vertaalt de BGT. Er staat letterlijk: jullie kennen ‘het huis van Stefanas’. 

Dat huis slaat in het Nieuwe Testament vaak op een gemeente, niet op de familie 

en het personeel van die Stafanas. Stefanas is één van de eerste die in het 

hartland van Griekenland tot geloof kwam en ook een frontrunner werd in 

gemeente-opbouw. 

In Korinte kennen ze hem wel. Hij heeft ook al eens in Korinte geassisteerd. 

Betrouwbare vent en een goed christen. Hij moet maar eens op visitatie gaan in 

Korinte en de leiding daar en de diverse groepen instrueren hoe ze uit hun 

conflicteuze kwesties kunnen komen. 

Paulus heeft gevraagd of Stefanas bij hem langs kon komen (dat is dus de 

Egeïsche Zee oversteken). Dat heeft hij gedaan, samen met twee andere 

broeders. Paulus heeft met hen beraad over de situatie in Korinte. Zij gaan er 

voor zorgen dat het bij jullie zal verbeteren, schrijft Paulus. Ik heb weer moed 

gevat. Het zijn rustige, bezonnen mensen. Ze geven mij vertrouwen dat het goed 

komt. Geef ze jullie respect. 

Dan doet Paulus de groeten van alle ‘gemeentes’ rondom de grote stad Efeze, 

waar hij nu verblijft. Er wordt onderling in de kerk met elkaar meegeleefd, dat is 

wel duidelijk. Als één lid lijdt (worstelt met conflicten) dan lijden alle leden mee. 

Speciale groeten komen van het echtpaar Aquila en Priscilla, niet de geringste 

leraren in de allervroegste kerk, integendeel, zij (man èn vrouw) hebben veel 

nieuw bekeerden geschoold in het Evangelie (zoals ook Apollos).  

Groet elkaar met de heilige kus. Tja, dat zijn we wel een beetje kwijt geraakt, de 

omhelzing, protestant, stijf Nederlands, corona, me-too: genoeg redenen om 

lijfelijke afstand te bewaren, of… Nog even wat Paulus zelf schrijft. Paulus zegt 

niet dat hij God vraagt mensen te straffen. Hij zegt alleen: als iemand echt niet 

wil geloven in Jezus: anathèma, dan houdt het op.  


