
056 2 Korintiërs 1:1-7 

We gaan verder met de tweede brief die we in de Bijbel vinden van de apostel 

Paulus aan de gemeente te Korinte. Het is wel duidelijk dat deze brief later is 

verzonden dan de brief die we hiervoor lazen, maar hoeveel later is niet goed 

duidelijk. Er is in 2 Korintiërs 2:4 ook sprake van nog een andere brief (‘een brief 

onder tranen’). Dat was nadat Paulus naar Korinte was geweest, maar toen het 

niet gelukt was de verdeeldheid op te lossen. Wij kennen die brief niet, hoewel 

sommige uitleggers denken dat vanaf 2 Korintiërs 10 thema’s zijn verwerkt uit 

die ‘tranenbrief’. Hoe dit ook zij, ook in deze tweede brief die we in de Bijbel 

vinden blijkt hoe persoonlijk en emotioneel de apostel betrokken is bij het wel en 

wee van de christenen in Korinte.  

Voor Paulus is ook de verdeeldheid in de kerk een vorm van lijden en tegenslag. 

Er moet ook al in de vroege kerk heel wat scheefgroei recht gezet worden. Je zou 

er soms de moed van verliezen. 

En dat is dan ook het thema van de opening: bemoediging, vertroosting. Het 

woord parakalein (bemoedigen, vertroosten) of paraklèsis (bemoediging, 

vertroosting) komt tien keer voor in ons stukje van vandaag. Het is hetzelfde 

woord waarmee in het evangelie naar Johannes de Heilige Geest wordt 

aangeduidt (de ‘Parakleet’ = de Trooster). Je kunt het moeilijk hebben. Dan kun 

je elkaar bemoedigen. Dat kan ook door het voorbeeld te zien van iemand die 

toch weer moed vat na eerst getroffen te zijn door tegenslag. Uiteindelijk is het 

God die achter deze vertroosting, achter deze bemoediging staat. Het is die 

wisselwerking die er voor zorgt dat je het volhoudt in omstandigheden die niet 

per se tot optimisme leiden.  

Bijbels gesproken is troost niet: bij onveranderbare omstandigheden aan peptalk 

doen, zonder dat de werkelijkheid erdoor wezenlijk verandert. Nee bijbels 

gesproken is troost: wijzen op een andere werkelijkheid dan die je voor ogen 

ziet. “Jullie weten dat God ons zal redden!” (vs. 6). Troost betekent dan zoiets als 

‘houvast’. Wat is je troost, je houvast, beide in leven en in sterven? Dat ik eigen 

ben geworden met Jezus Christus, die mijn leven redt van een oordeel over de 

zonde en die mij redt van de onontkoombare dood, en die mij nu al stelt op de 

grond van Gods belofte van toekomst en leven (ook door het uur van mijn 

sterven heen). 


