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Paulus heeft natuurlijk veel meer aan zijn hoofd dan de lotgevallen van de 

christengemeente in Korinte. Hij vertelt dat het brengen van een alternatief 

verhaal over het goddelijke of over God in het Grieks-Romeinse Klein-Azië werd 

opgevat als een bedreiging van de bestaande orde. Het ondermijnt, zo is het 

verwijt, de maatschappelijke orde, namelijk dat we éen gezamenlijke publieke 

religie hebben, met vele goden en godheden, genoeg naar ieders zin, en dat 

iedereen die daarnaast ook nog wat wil, dat mag, maar er dan niet anderen mee 

moet lastig vallen. Laat staan dat je gaat lopen verkondigen, dat iedereen fout zit 

behalve jij. Paulus krijgt te maken met de intolerantie van de toleranten. Dat 

gaat in die andere tijden en/of in andere culturen dan meteen gepaard met 

fysieke vervolging, opsluiting en mogelijk executie, zoals vandaag nog in 

sommige landen christenen (en anderen) op beschuldiging van ‘godslastering’ 

gelyncht of ter dood veroordeeld worden, of in ieder geval tegengewerkt en/of 

vastgezet. 

Paulus vertelt: ik dacht dat mijn laatste uur geslagen had. Kun je je dat 

voorstellen? Dat je in een omstandigheid leeft, dat je elk moment opgehaald kan 

worden om gedood te worden, of dat er een bom of een raket op je huis kan 

neerkomen? Het was zwaarder dan ik kon verdragen, zegt Paulus. Wij zingen 

nogal eens ‘makkelijk’: ‘Als ge in nood gezeten ….’ (Johan de Heer nr. 7), met 

daarin de zin: ‘groter dan de Helper is de nood toch niet’. Maar bedoelen we dan 

eigenlijk niet, zoals Paulus hier eerlijk schrijft: het was te zwaar. Ik was 

doodsbang. Weg alle vetrouwen. Weg alle geloof. Ver weg Gods belofte.  

Het was een beproeving, zie ik nu, adus Paulus. Weet je, het is ozo makkelijk om 

te geloven dat je gelooft, en om te vertellen dat we op God kunnen vertrouwen, 

zolang jouw leven een beetje voortkabbelt en er weliswaar vervelende dingen 

kunnen gebeuren, maar binnen een bandbreedte die jij je kunt voorstellen. Maar 

wat, als het onvoorstelbare aan de deur klopt? Wees eerlijk, we weten niet hoe 

we ons zullen houden in extreme situaties. Bid tot God dat Hij je dan ook geloof 

en vertrouwen blijft geven. Bid tot God dat Hij ook anderen die ernstig in de 

verdrukking komen kracht wil geven. God is een God die tegen de dood is 

opgewassen, en die ook geruïneerde levens weer toekomst kan geven. Op die 

God richten wij ons.  


